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HANGİ OTO? 


otomobil alım rehberi 


Türkiye'nin ilk ve tek karşılaştırmalı otomobil alım rehberi artık yayında! 


Www.hangioto.com 
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4 


2010 yılı. FourFourTwo'nun iki yıllık muhabiriyim. Süleyman 
Seba ile röportaj yapabilmenin yollarını arıyorum. Cep telefonu kullanmıyor, görüştüğü insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor ve röportaj vermekten oldu bitti hoşlanmıyor... 


Bir şekilde ev telefonunun numarasını buluyorum. “Başkanım?”, “Süleyman Bey?", “Süleyman abi?" Yok! Nasıl hitap etmem gerektiğine bir türlü karar veremiyorum! Telefonu açıyor ve teklifimi öyle kibarca reddediyor ki gülümsemeye devam ediyorum. 

Birkaç gün sonra telefon numarasını ararken tanıştığım arkadaşlarından biri araya girip ikna etmeyi başarıyor: Süleyman Seba'nın evine davetliyiz! 


Hayatım boyunca saygıdan o kadar gerildiğim çok az an vardır sanırım. Bize kendi elleriyle Türk kahvesi yapmak istedi, benim yapmama izin vermedi; sorularım unutmak istediklerini hatırlatsa da dilinin ucuna gelenleri söylemedi; kırmadı, dökmedi... 

Aramızdan ayrılışının üçüncü yılında, ömrünü onunla geçirenlere Seba'yı anlattırdık ve başka bir futbolun mümkün olduğuna bir kez daha inandık! 


Gazeteciye saldıran “büyük” futbolcudan ve mekan basan Türkiye Milli Takımlar Teknik Direktörü'nden sonra, umudunuzu kaybetmemeniz dileğiyle... 


F- 


Analizler, FourFourTwo arşivinden unutulmazlar FourFourTwo.com.tr'de... 


En eğlenceli paylaşımlar için Fotoğraflar, videolar, yarışmalar... 
takipte kalın: ©FourFourTwoTR Facebook.com/FourFourTwoTurkiye 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YEPYENİ BİR TEKLİFİMİZ VAR 


255 €/ Aylık 


365 €/ aylık 425 € / aylık 


Sigorta Lastik Motorlu HGS Hasar Hizmetleri Yönetimi Taşıtlar Vergisi Yönetimi Yönetimi Güvenli Sürüş Periyodik 7/24 Yedek Yol Yardım Eğitimleri Bakım Yol Yardım Araç Aplikasyonu 


Belirtilen kampanya fiyatları 36 ay, yıllık 10.000 km ile sınırlı olup 31.08.2017 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya araçları stoklarla sınırlı olup fiyatlara KDV dâhil değildir. 
OneCar, önceden haber vermeksizin kampanyayı değiştirme hakkını saklı tutar. Araçlarla ilgili detaylı bilgiye www.onecar.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 


/onecartr | & 0850 911 1 663 | *£ Www.onecar.com.tr C Or 


OneCar bir —/E-/ Filo Kiralama markasıdır. bireysel yıllık kiralama 


ALTIPAS 


8 Güzel Oyun 

20 Yakın Markaj: 
Rüştü Reçber kariyeriyle ilgili tüm merak edilenleri anlatıyor 

26 Röportaj: 
Ashley Cole ile güvercinlere kadar konuştuk! 

29 Harika Gol: 
Edmilson'un golü Türkiye'yi de etkilemişti 

30 Guiz: 
Efsanelerin heykelleri 


KAPAK: Griezmann 

Aldığı kararla vefa uğruna kariyerini mi yaktı? 

Geleceğin Yıldızları 

Futbolcu değil, siyasetçi olan Romario ile tanışın! 

Fatih Terim ve vukuatlarla dolu futbolculuk geçmişi 

Tekrar Gösterim: 

Süleyman Seba ile 5 bin kilometre! 

Xabi Alonso'dan performans tüyoları 


neoluyo.com 


News | Business | Tech | Cars:| Health | Sports | Art&Style 


-ood&Travel | Youth | Gaming | Fashion | Video 


Türkiye'nin İlk Premium içerik Platformu 
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Apollo Projesi'nden 45 yıl sonra, nihayet İngiltere'nin Dünya Kupası kazanan oyuncu sayısı, ayda yürüyen astronot sayısını (12) geçti! Everton forveti Dominic Calvert-Lewin'ın yakın mesafeden attığı gol 1966'dan beri Üç Aslan'a ilk Dünya Kupası'nı kazandırırken, Liverpool'a transfer olan Dominic Solanke de turnuvanın oyuncusu seçildi. En sevdiği fılm Ace Ventura: Hayvan Dedektifi olan Lewis Cook, Dünya Kupası'nı kazanan bir kaptan olarak Bobby Moore'a eşlik edecek. Bol şans! 

Picture Jeon Heon-Kyun/EPA/REX/Shutterstock 


KAHRETSİN, ŞAPKAMI UNUTTUM! 


Sözleşme sorunları, titreşimli bir zemin ve hatta bir sel basması Zenit Arena'nın açılışını dokuz yıl geciktirdi! Ve nihayet 2017 Konfederasyon Kupası'nda Rusya'nın Yeni Zelanda'yı 2-0 yendiği maçla birlikte stat açıldı. Bütçeyi yüzde 
548 aşan ve maliyeti 1.1 milyar paund'u bulan Zenit Saint 
Petersburg'un yeni yuvasının hâlâ ilginç bir sorunu var: Çatının mimari yapısı. Gelecek yaz yanınıza güneş kremi alsanız iyi edersiniz. Rusya'nın bu kadar sıcak olabileceğini kim bilebilirdi? 

Fotoğraf Peter Kovalev/PA 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/LANDROVER EFSANESİNİN 


ai 


on söyleyeceğimi baştan söyleyeyim; Land Rover Türkiye Distribütorü, 
Borusan Otomotiv lansman davetini gönderdiğinde bir an Land Rover sahibi olmayı hayatı boyunca aklına bile getirmemiş bir tüketici profili olarak; “Ne işim var dünyanın bir ucundaki Norveç'te hem de Temmuz ayında (genelde bu rotalar kar-kış şartlarındaki testler için seçilir)” diye içimden geçirmedim değil. Buna rağmen, Borusan Otomotiv'in değerli iletişim ekibinden sevgili Begüm Tenik ve 


eski komşum Fatma Tüker'in beni iyi 


tanıdıklarını ve boşuna çağırmayacağından emin olduğum için hiç tereddüt etmeden programa dahil oldum. Land Rover grup adı ile, JLR grubunda üretilen; Range Rover, Range Rover Sport ve son üyesi Evogue, gerçekten hiçbir zaman kişisel ilgi alanımda olmadı. 
Buna neden olarak, otomobil yarışlarındaki geçmişime, performans otomobillerine olan tutkuma ve yüksek otomobillerin kullanım alışkanlıklarının farklılığı sebebiyle hep mesafeli oldum. 
Hatta bu konuda uzlaşılmaz, sabit fikirli ve sıkıcı bir anti-arazi otomobili profili olduğumu bile söyleyebilirim, yapacak bir şey yok; paket bu! 

, Lansman yolculuğumuza Istanbul'dan Frankfurt seyahati ile başladık ve sonraki sabah bize tahsisli özel uçak ile bu kez Norveç'in kuzey batısında bulunan elli binden fazla adanın etrafında 


nihayet düz bir arazide konuşlanmış 


küçük Molde şehrine yol aldık. Uçak seyahatimizde bize tahsis edilen tablet cihazlar ile bütün yol JLR ailesinin dördüncü jenerasyon üyesi Velar'ın tüm hikayesini muazzam bir içerik kurgusuyla hatmettim. 
Neden diğer ülkelerden katılımcılarla Frankfurt'ta toplanıp, özel bir uçakla geldiğimizi anlamış oldum. Lansmanları sadece otomobillerin deneyimlendiği bir etkinlik olarak görmediğim; aynı zamanda bir iletişimci olarak markaların mesajlarını iletme yöntemleriyle de meşgul olduğum için bu detaylar benim için çok 


önemli. Yoksa “bindir bir uçağa, test 


parkuruna götür, yedir içir, eline bülteni tutuştur, alelacele geri götür” dönemleri oldukça geride kaldı. Markalar sadece ürettikleri otomobillerde değil, lansmanlarda 


nasıl farklılaşabilecekleri konusunda 


da çok yol aldı. Range Rover Velar lansmanı da mükemmel örneklerden bir tanesi oldu. 

Uçuş süresince “Velar” prototipinden Norveç Fiyordları'nın 


özelliklerine, otomobilin kabiliyetlerinden tasarım-üretimpazarlama-teknoloji birimlerinin yöneticilerinin konuşmalarına, Land Rover efsanesinin tarihsel gelişimine kadar tüm detaylara hakim olarak indik Molde kasabasına ve uçaktan iner inmez de karşımızda rengarenk Velar'lar bizi bekliyordu. Norveç polisinin ne kadar sert, halkının ne kadar zengin olduğu; yeme-içme alışkanlıkları, tarihçesi, nüfus yoğunluğu, uçsuz bucaksız sahil şeridi ve elli binden fazla adasının olduğu öğrendiğimiz minik bir briefingden sonra heyecanla otomobillerimize kavuştuk. 

En başta söylediğim gibi; oldukça mesafeli ve ön yargılı olarak bindim otomobillere ve pratik olarak ne ile karşılaşacağımla ilgili en ufak bir fikrim bile yoktu. Öte yandan tüm teknik, donanım, teknolojik ve bilimum performans değerlerini ise neredeyse ezberlemiştim. 

Yol boyunca yan koltuğumda Fatma Hanım vardı ve ilk andan itibaren otomobilin bütün konsol özelliklerini didik didik ederek deneyimlemeye başladık. Yarım saat gibi kısa bir süre içerisinde neredeyse tamamen yeni tasarlanmış son derece teknolojik panelin bütün kodlarını çözmüştük. 
Ön konsol ve tamamıyla dokunmatik orta panel ilk başta korkutucu derecede teknolojik ve fütüristik gelse bile tablet ve akıllı 


telefonlara sahip olmamız sebebiyle 


bu panele hızlıca alıştık. Tek handicap, cam panelin çabuk kirlenmesi ve buna takık olanların önlem olarak bir bez bulundurmaları gerekliliği. “iPhone ya da MacBook'larımız da aynı şekilde kirlenmiyor mu?” diye soruyorsanız benim gibi hiç rahatsızlık duymayabilirsiniz. 

Otomobilin ön ve orta konsolu ile kumanda panelindeki fonksiyonları çözdükten; koltukların masaj özellikleri, ısıtma-soğutma özelikleri, doğru oturma pozisyonu, klima özelliklerini anladıktan sonra otomobilin sürüş ve performansına odaklanma zamanı gelmişti. 

Tüm bunları anlatıyorum keza 


parkur tümüyle bu akış düşünülerek 


planlanmış. İngiliz zekası burada devrede. Başlangıçta son derece düz ve geniş bir parkur, sonra ufak ufak yükselmeye ve virajların kendini hissetirmeye başladığı bir rotaya girince bu kez; ara hızlanmalar, ani frenler, “vıdı vidi tabir edilen virajlar, yükselen alçalan rakım yüksekliği ve muazzam Norveç manzarası... Gözü rahatsız eden, biçimsiz, kirli, paslı 


yakalamıştı ve sıra Land Rover'ın 


gayri medeni hiçbir görüntü olmaz mı bir ülkede? Norveç'i hep karlar altında, buz üstündeki parkurlarda gördüğüm için yeşilin olağanüstü tonları, geniş gölleri, fiyordları ile ilk defa karşılaşıyordum. Otomobile mi yoksa yola mı konsantre olacaktım bir seçim yapmalıydım. Tam da bu sebeple sık sık durup parkurdan çıktık ve en sonunda lansman ekibi peşimize bir ekip bile taktı. Beyaz Velar parkurdan biraz uzaklaştığımız ya da geride kaldığımız her an karşımıza bir şekilde çıkarak bizi hayretler içerisinde bırakıyordu. 
Araçlardaki GPS takip sistemleri sayesinde, pasaportları yırtıp bu güzel ülkeye iltica ederiz düşüncesinden hareketle oldukça hassasiyetle takip ediliyorduk. 
Kilometreler geçtikçe kullandığım otomobil bir crossover-arazi-4x4 algısından çok, bir yol otomobili hissiyatına kavuşmaya başladı. 
Garip şeyler oluyordu; ne kullandığımı bilmesem yüksek bir üst segment crossover değil bayağı 


yüksek performanslı bir yol 


otomobili kullanıyorum zannederdim. Land Rover'in diğer modellerinde ve benzer segmentteki neredeyse tüm otomobillerde ortak hissiyat olan 


yanal salınımlar, yükseklikten 


kaynaklanan yol tutuş zaafiyetleri, ağırlıktan kaynaklanan hareket 

kısıtları, yüksek ağırlıktan kaynaklı hantallık neredeyse değil tümüyle 


yoktu. Bu hissiyatı aldıkça ve üstüne 


ilk etapta bize tahsis edilen 3 litre 
300 beygirlik V6 çift turbo dizel 
otomobili kullandıkça; “bu benzinli galiba, yanlış verdiler... derken dizel olduğunu anlamamız oldukça ilginçti. Yeni geliştirilen dizel motor 
1500 d/dak'da 700 Nm tork 
üretiyordu. Daha sonra 
kullandığımız benzinli V6 ise 6500 
d/dak'da 380 beygir güç ve 3500- 
5000 d/dak aralığında 480 Nm tork 
üretiyordu. 

Yol müsaade ettikçe, etrafta Norveç polisine de rastlamadıkça ufak ufak tempoyu artırdık ve evet kullandığım otomobil tam bir “yol odaklı” otomobil hissiyatını vermeye devam etti. Kullandığımız üst versiyon olduğunu da dikkate alarak şaşırtıcı derecede keyif aldığımı itiraf etmeliyim. Baştaki önyargılarımı bir kenara bırakarak ve Norveç'in harika manzarası eşliğinde otomobilin keyfini çıkarmaya başladık. 

Akşam konaklamayı yapacağımız şehre giden yol üzerinde birkaç kez de off-road parkur hazırlıkları yapılmıştı. Velar, asfalt zeminde oldukça tatmin edici bir performans 


FOURFOURTWO ÖZEL 


4 
/ 


arazi kabiliyetlerini taşıyıp taşımadığını anlamaya gelmişti. Oldukça zorlu hazırlanmış off-road parkurunu Bebek Sahili'nde geziyor rahatlığında geçtik. 
Özel hazırlanmış büyük taşlarla kaplı engebeli toprak-çamur bölüm, uzun ve hızlı toprak yollar, kayak zemininden bozma çok dik ve engebeli tırmanma parkuru, oldukça derin su geçişi, bir gemi tersanesinden özel olarak hazırlanmış eğimli parkur ve benzeri yollarda adeta ultra konforlu bir Defender kullanıyor hissiyatı verdi Velar. Bazen; “Bu yüksekliğe çıkabilir miyiz, aman inebilir miyiz?” derken tüm zorlu engellerden büyük bir keyifle geçtik. 
Konaklayacağımız otele 


vardığımızda “artık geldik” derken sürpriz bir hazırlıkla çok zor bir mini parkuru da aştık ve ertesi güne kadar Land Rover Experience ekibine otomobillerimizi teslim ettik. 

Akşam yemeği öncesi en üst düzey tasarım, teknik ve iletişim ekibi bizlere otomobilin fikir aşamasından itibaren tüm hazırlıkları anlatmak üzere hazır bekliyordu. İlk söz alan isim Gerry McGovern, otomobilin tasarım aşamasında hedef kitle tanımlamasını yaptığında neden bu seyahatte olduğumu bir kez daha anlamış oldum. Zira 
McGovern beni tarif ediyordu. JLR grubu Land Rover'in dördüncü 


jenerasyon Velar'ı tasarlama aşamasından önce geniş bir araştırma yapmış ve hedef kitle olarak Land Rover otomobillerini hiç almamış; crossover, arazi, yüksek otomobilden hoşlanmayan ama otomobilden anlayan, seven ve alım kabiliyeti yüksek bir profil tespit etmişlerdi. Bu profilde Land Rover ürünleri yerine; yüksek performanslı, konforlu binek otomobiller ya da Audi Allroad, BMW Touring gibi hem sportif hem de 4x4 özelliği olan nispeten yüksek ama kar-arazi şartlarında da kullanılma imkanı sunan otomobillere yönelenleri görmüşler. İşte “Velar bu profildeki potansiyel alıcılar düşünülerek neredeyse yeni bir segment yaratılmak 


üzere tasarlanmış. 
Otomobilin dış görünüşünde diğer modellerden ayıran birçok minik detay var. İlk bakışta Range Rover DNA'sı belirgin bir şekilde hissedilse de hemen kendi kişiliğini farklılaştırmak üzere eklenmiş tasarım unsurları, Velar'ı maskülen bir görünüme kavuşturmuş. 
Otomobilin iç mekanı ve motor opsiyonları ile ilgili detayları Autocar İngiltere ekipleri çok detaylı yazdıkları için daha fazla tekrar etmek istemiyorum. Oldukça geniş bir şekilde diğer sayfalarımızda bulabilirsiniz. 
JLR grubunun dördüncü ve son üyesi Velar, sayfalarımızda da görüleceği üzere çok iddalı ve otomotiv endüstrisi için sadece yeni bir 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model olmanın dışında yeni bir segment yaratan ikonik bir ürün olacağa benziyor. Bu segment rakipleri oldukça hırslandırabilir zira alt segmentteki Evogue ve bir üstteki Sport'tan çok farklı bir ürün olarak büyük bir boşluğu dolduracak. Benim tahminim bu otomobil oldukça yüksek adetlerde bir satış performansı yakalamanın yanı sıra ismini henüz veremediğim yeni segmentin açık ara lideri olacak gibi gözüküyor. Bu yazıyı kaleme alırken Türkiye'deki başlangıç 


JLR, “Velar? ile bir devrime imza attı. Şimdi sıra karşı devrim için rakiplerinde! 


versiyonu olan 2 litrelik dizel versiyonu için belirlenen fiyatın 140.000 eurodan başlayacağını da duyunca bu iddialı fiyatın ülkemizde yüksek satışları hedeflediğini anlamak mümkün. 

JIR, “Velar ile bir devrime imza attı. Şimdi sıra karşı devrim için rakiplerinde! 

“Devrim süreklidir.” Lev Troçki 

Sevgiler. 


ÖMER ERDEM 

Lift Content Factory 

Kurucusu 
©omerdem 
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Audı tarihininen büyük dönüsümü basladı 


Otomobil kullanmadan geçirdiğim ilk otomobil lansmanında Audi'nin başlattığı büyük dönüşüm hareketine tüm detaylarıyla tanık olma fırsatı yakaladım. Audi Summit 2017, otomobilin ve Audi'nin geleceğine dair önemli ipuçları veriyor. 


80'lerin ortaları... Yer: Spor ve Sergi Sarayı... Çocukluğum ve ilk otomobil fuarı deneyimi. Hâlâ negatiflerde fotoğrafını arşivimde sakladığım, aynı zamanda da zihnime kazınmış kareler. 
Unutmak ne mümkün... 
Sonrasında Hilton Sergi Sarayı, Autoshow, ufak ufak yurtdışı otomobil müzeleri derken Frankfurt, Cenevre ve Paris Otomobil Fuarları... Yıllar geçtikçe gelişen bol ışıklı, mankenli dev stantlar, derken ihtisas fuarları, motorsport showlar, Los Angeles -Detroit Motor Show ve niceleri. 
Düşününce gitmediğim fuar ve lansman kalmamış. Bir diğer yanda da küçük showroom'larda kuyruklarla, sırayla satılan 


otomobillerden dev plazalara adreste otomobil testlerine kadar gelişen bir süreç... Hiç unutmuyorum ilk gittiğim fuarda değil otomobile dokunmak, etrafı bariyerlerle çevrili korumalı barikatları aşıp otomobilin fotoğrafını çekebilmek bile büyük olaydı. 

Otomobil fuarlarının gelişimi malum gittikçe cazibesini kaybediyor. Aynı anda yapılan onlarca lansman, basın günlerinde bile hınca hınç dolan stantlar; mesajların birbirine karıştığı, yüksek ışık ve sesler, kimi zaman otomobillerin önüne geçen cazibe ve güzellikteki mankenler (lansmanı yapılan modelin hatırlanmadığı, sadece 


Yukarıda 

Audi Summit, sunulan görsel şölenle otomobil lansmanları için çıtayı çok yükseğe koydu 


dünyaca ünlü top model ve genel müdürlerinin görüldüğü basın lansmanları), broşürlerin yerini USB bellekler, video içerikleri ve mobil aplikasyonlar aldıkça fuarlar gittikçe sevimsizleşmeye başladı. Hedef kitlenin deneyim beklentileri değiştikçe fuarlar bu odaktan uzaklaşmaya başladı. 
Medyanın da bu bilgi bombardımanından sadece “ilişkiler” düzeyinde haber çıkartmaya başlaması ya da hangi markanın davetlisiyse o markaya özel haber yapmasıyla son bir kaç senedir kısır bir döngü devam ediyor. Markaların gazeteci davet etmekten vazgeçer hale geldikleri bir dönemde daha farklı yöntemler 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kaçınılmazdı. Otomotiv dışında teknoloji, inovasyon, yaratıcılık, dijital, mobil ve daha birçok alandaki konferans, seminer, summit vb. etkinlikleri hem takip eden hem de organizasyonlarını yaptığımız için konunun oldukça içindeyiz. 

Tüm bunların konuşulduğu hatta ne yapabiliriz diye projelendirdiğimiz bir sırada Audi Türkiye Genel Müdürü sevgili Gino Bottaro'dan bir telefon geldi. Oldukça heyecanlıydı, zira bundan 2-3 sene önce içerik dünyasının geleceği, yeni pazarlama trendleri konusunda başının 


e, 


etini yediğim bir dönemde katıldığı global marketing toplantısından çıkar çıkmaz önümüzdeki dönemde 
Audi'nin bambaşka bir pazarlama stratejisi ile “oyun kurallarını değiştireceği” sinyallerini üstü kapalı da olsa vermişti. 

Günümüzdeki “game changer” tabiri tam olarak bu şekilde. Herkesin yaptığını değil yapılamayanı yapmak; klişelerden, vasattan ve sürekli tekrardan uzakta, hedefler doğrultusundaki stratejik planlamayı tüm süreçlere entegre ederek, tasarım aşamasından kullanıcı deneyimine kadar 


a Ve m dv d 


. 
» 
; 


olan süreçleri bütünleşik düşünerek ortak akıl ve kültürü yaratmak, tüm paydaşlara doğru yöntemlerle içselleştirmelerine olanak tanıyacak somut faydalar ortaya koymak ve bunları yaparken de bambaşka bir yol izlemek... Biliyorum uzun 
bir cümle oldu ama 11 
Temmuz'da Barselona'da katıldığım Audi Global Summit'te geçirdiğim bir gün boyunca gördüklerim karşısında hissettiklerimin tam karşılığı bu şekilde. 
Audi AG bu serüveni “Dijitalleşme, Şehirleşme ve Sürdürülebilirlik” başlığı 


altında “Audi, tarihinin en büyük dönüşümünü başlattı!” olarak müjdeledi. 


Peki Audi Summit”te 

neler oldu? 

Audi bu organizasyona müthiş hazırlanmış ve çok akıllıca bir strateji kurgulamış. Dünya çapında medya, trend setter, early adapter ve opinion leader olarak tanımlanan kitle ve beraberinde Audi'nin dünyadaki tüm distribütörlerinin genel müdür, satış ve pazarlama sorumlularından oluşan 2 bin kişilik bir davetli kitlesi. 
Bunun dışında yönetim 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kurulu başkanından üretim sorumlusuna kadar neredeyse tüm Audi tepe yönetimi ve ilgili mühendisler Audi Summit'de bilgilendirmek üzere hazır bulundular. Audi Summit bugüne kadar görmediğim detay ve mükemmellikte hazırlanmış bir görsel şölen; video mapping gösterisiyle başladı. Neredeyse iki saat boyunca Audi'nin üretimde bulunan tüm segmentlerdeki otomobillerinin bu görsel şölene adeta birer canlı oyuncu olarak katıldığı; Audi Sport'tan Walter Rohl'ün de katılımı ile Dünya Ralli ve Pikes Peak Tırmanma 
Şampiyonu Audi Sport 
Guattro S1'den Le Mans'ı kazandığı otomobile, geleceğin otomobili E-Tron'dan Formula E otomobili ve daha nice modelin yer aldığı kareografi nefesleri kesen bir akışla devam etti. Audi Summit'in sunucusu ise CBS kanalının dünyaca ünlü “Big Bang Theory” dizisinde Dr. Rajesh Koothrappali karakterini canlandıran Kunal Nayyar idi. 
Sempatik sunucunun bu etkinlikte yer alması bile çok 


Yukarıda 

Audi Summit, 

2 bin kişilik özel 
davetlilerine sunduğu imkanlarla unutulmaz bir deneyim yaşattı 


ince mesajlar içeriyordu. 
Sırasıyla Marc Lichts (Dizayn Şefi) ve Mattijs Van Tuijl (İç Mekan Tasarım Şefi), Peter Mertens (Teknik Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi) sahne aldı ve sayfalarımızda yer alan yenilikler ile ilgili en yetkili ağızlardan mesajları verdiler. 
Son olarak Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Prof. 
Rupert Stadler “simplifyingconnecting-unexpected” mottoları ile yeni Audi A8'i “The New Premium” olarak anonsladı. 

Aklıma kazınan ana mesaj, Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Dietmar Voggenre'nin şu sözleriydi; “Audi is a premium car company transforming into a premium digital car company”. Mesajın özü şu şekilde; “Biz dijitalleşme, teknoloji, mobilite, sürdürülebilirlik, şehirlileşme (urbanization) ve benzeri kavramları otomobile sonradan eklenen donanım veya özellikler olarak değil, tüm tasarım-üretimpazarlama süreçlerine entegre ederek bu konudaki hazırlıklarımızı tamamladık 


. f iğ 


SİA di 


ve bugüne kadar görülmemiş bir lansman yöntemi ile dünyaya anlatmak üzere tüm ekiplerimizle karşınızdayız.” 

Bu yöntemin arkasında ne kadar akıllı bir strateji olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir otomobil fuarında aynı anda yüzlerce lansman, yeni model, özellik, bülten, basın toplantısı, spotlar, ışıklar, gürültü içerisinde hedef kitle (doğruluğu tartışılır) ile buluşup doğru mesajı anlamalarına ve yaymalarına hizmet etmek mi yoksa Audi Summit'teki gibi aylarca hazırlanıp, dünyanın en merkezi turizm destinasyonlarından, hub şehirlerinden biri olan Barselona'da doğru mesajı birebir anlatabileceğiniz kitleye tüm ekibinizle hazır bulunup sadece bu markaya odaklanmanızı sağlamak mı? 
Cevabım kesinlikle Audi'nin izlediği yol olacaktır ve bu konuda görüştüğüm birçok uluslararası katılımcı benimle aynı fikirdeydi. 

Yaklaşık iki saat süren ve son bölümünde “New 
Premium” olarak lanse edilen yeni Audi A8'in robot 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eşliğindeki sunumuyla lansmanı yapılarak katılımcıları tam anlamıyla “silkeleyen” bir show sonrası geçilen “deneyim alanında” anlatılan tüm yenilikler bu kez mikro detaylardaki bilgilendirme bölümleri ile 
bizleri bekliyordu. Öyle ki 2 
bin davetli ile ilgilenen bir o kadar Audi AG yetkilisi de sorularınıza cevap vermek için en düzey şekilde temsil ediliyordu. Basit sorularınıza bile cevap veremeyen süper güzel modeller yerine ilgili mühendisler tüm sorularımızı cevaplandırdı. Kafanızı çevirdiğinizde bir yetkili otonom sürüş ya da yenilenebilir enerji kullanılan motor teknolojiyi anlatıyor olmak için yanı başınızda olması hissiyatı çok değerli. 
Audi'nin vaadi olan “Vorsprung”, mevcut durumla hiçbir zaman yetinmemeyi, daha iyi çözümler bulabilmek için süreçleri daima sorgulamayı amaçlıyor. Vorsprung, markanın müşterilerine daha fazla özgürlük verme arzusunun da bir ifadesi. 
Audi Summit sonrasındaki hissiyatımı “dayak yemiş” gibi 


özetlemek mümkün. “Dayak” kelimesini negatif anlamından ziyade kendi adıma “Geleceğin teknolojilerinin uzakta değil içerisinde olduğum” hissiyatıyla “Kendime, hayatıma, işlerime, aileme, ülkeme bu bilgi ve yenilikleri nasıl anlatabilir ve yayabilir, içselleştirebilirim kaygısı ile silkeledi” anlamında kullandım. Neredeyse herkesin “Artificial Intelligence”, “Machine Learning”, “Internet of Things”, “Big Data”, Sürdürülebilirlik ve Çevre 


Duyarlılığı, Robot Teknolojileri, 


Otonom Sürüş, Mobilite, “Urbanisation”, “Virtual Reality”, Dijitalleşme ve daha birçok yeni ve trend olan kavramları çokça hatta hunharca kullandığı bir dönemde Audi'nin bu kavramları sadece sempatik ve popüler teknolojikpazarlama jargonları olarak kullanmak yerine tüm süreçlerinde içselleştirmiş olduğuna somut ürünler ve konularına hakim kurum temsilcileri ile birlikte bu havaya solumak ve heyecanlarına ortak olmak 


sil a ii yali 


Aşağıda 

Audi Sumit, katılımcıları 
“silkeleyen” show sonrasında 
“deneyim alanında” 
mikro detaylara inerek bilgiye doyurdu 


AUDI SUMMIT 2017 


paha biçilmez bir deneyim olarak kişisel hafızama, tam olarak Audi'nin planladığı şekilde kazındı. 

Audi Türkiye Genel Müdürü sevgili dostum Gino Bottaro ve Pazarlama Müdürü sevgili Mustafa Uluer bu vizyonu ülkemize yayma ve taşıma anlamında çok doğru isimler olarak kendi mesajlarını da sayfalarımızda verme nezaketini gösterdiler. 
Kendilerine hem bu sebeple hem de Audi Summit'i yakından takip etme imkanı bulunan 2 bin özel kişinin arasına beni ve temsil ettiğim mecraları da soktukları için teşekkür ederim. Muhtemelen tıpkı yazının girişinde aklıma kazınan katıldığım ilk fuarda olduğu gibi yıllar boyunca bu summit'den sık sık bahsedeceğim gibi gözüküyor. Audi çıtayı çok yükseğe koydu. Eminim diğer otomotiv markaları da benzer hazırlıklar içerisindedir. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğim. 

Otomobil kullanmadan otomobil lansmanı tecrübesini yaşamak güzeldi. e 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ALTIPAS 


RüyTü REÇDER 


16 YAŞINDA GALATASARAY'I NEDEN REDDETTİ? 


NASIL KAPTAN OLDU? 


Burdurgücü'nde üçüncü kaleciyken Fatih Terim sizi nasıl görüp, milli takıma çağırmıştı? 

16 yaşımda Niğde'de 
oynanan bir turnuvaya katılmıştım. Bizim takımımız şampiyon oldu. Beni ümit milli takımın aday adayı kadrosuna aldılar. Almanya Milli Takımı'ndan dört gol yediğim bir maçtan sonra da Fatih Terim beni beğendi. 
Yani bazen kalecilik için kıstas gol olmuyor. 


Sizi hemen o sırada Galatasaray'ın istediği de doğru mu? 

Evet. Galatasaray'ı Mustafa Denizli çalıştırıyordu. Beni 


FENERBAHÇE'DE 


İstanbul'a çağırdılar. Bir hafta antrenmanlara çıktım. 
Mustafa hoca bana “PAF takımda oynamanı istiyorum” dedi ama kalamadım. Burdur'dan Istanbul'a gelince korkmuştum. Geriye dönüp Antalyaspor'la üç yıllık anlaşma imzaladım. İki yıl yedek kaleci olarak kaldım, üçüncü yılımda A takımla maçlara çıktım. O yıl da Süper Lig'e yükseldik. 


Galatasaray'ın PAF takımında oynama şansınız varken Antalyaspor'un yedek kalecisi olmak mantıksız değil mi? 

Ümit milli takımda 


oynuyordum ama önümdeki iki kaleci de çok iyiydi. Bir şey diyemezdim. Bu meslek sırayla yapılıyor. O arada Rasim Kara beni ısrarla Beşiktaş'a istedi, tam imzayı atacakken trafik kazası geçirdim. Sonra da Beşiktaş bu yüzden benden vazgeçti. 


Kaza sizde kalıcı bir sorun bırakmış mıydı? Neden vazgeçtiler? 

10 günden fazla komada 
kaldım. Suratım parçalanmıştı, hâlâ izleri var. 
Dizlerimde, göğsümde yaralar açılmıştı. En büyük sorun kalçamın çıkmasıydı. 
Beşiktaş'la tekrar konuştuğumuzda beni riskli buldular, oynayamayacağımı düşündüler. Üzülmüştüm. O kazada arkadaşımı kaybettiğim için daha çok üzgündüm ama kendimi bırakmadım. Kazadan iki buçuk ay sonra oynamaya başlayıp Fenerbahçe'ye imza attım. Burdur'da oynarken de bir gün büyük takımlardan birine gideceğimi biliyordum. 


İyi bir kaleci olduğunuzu nasıl anlamıştınız? 

Onu futbolu bıraktıktan sonra anladım (gülüyor). 
Zaten futbol oynamaya 


başladığımda forvettim. 
Takımın kalecisi askere gidince uzun boylu olduğum için beni kaleye geçirdiler. 


Atletizmle de uğraşmışken forvette de iyi işler yapmaz mıydınız? 

Olabilirdi belki ama alışınca hiç bunu düşünmedim. Lise bitene kadar sürekli maratonlara katıldım. 
Mesleğe başladığımda yaşım 16'ydı. O yaştan sonra da geri dönülmez artık. 


Kaleci olmak için de geç bir yaş değil mi? 

Çok geç. Fenerbahçe'ye geldiğimde hammaddeydim, beni Datcu işledi. Engin İpekoğlu'nun da üzerimde çok emeği var. Toy bir delikanlıydım ve çok şanslıydım. Gözüm kulağım hep açıktı. 


Engin İpekoğlu sizi yetiştirdi ve Fenerbahçe'nin kalesini size bırakıp gitti. 
Aynı şeyi siz Volkan Demirel'le yaşadınız. 
Kaleciliğin bu halef-selef durumu da en zor taraflarından biri mi? 

Kolay değil ama bir de şöyle bak: Engin, Rüştü ve Volkan isimleri olmasaydı bu soruyu sormazdın. Mesela Turgay 


20 FourFourTwo.com.tr 


OYNADIĞI KULÜPLER 


1988-91 Burdurgücü 
1991-94 Antalyaspor 
1994-03 Fenerbahçe 
2003-04 Barcelona 
N 2004-07 Fenerbahçe 
2007-12 Beşiktaş 


“. MİLLİTAKIM (| e 1992-93 Türkiye Milli Takımı U-21 1994-11 A Milli Takım 


e” 
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w 

w 
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KALDIM. PARAMPARÇA 
OLMUŞTUM" 


sameeesaeasese 


Şeren'in bir varisi yoktu ya da Cihat Arman'ın. Bunu 
Engin abi başlattı. 
Volkan'dan sonra da Mert veya Ertuğrul gelecek. Ben ne gördüysem Volkan'a onu verdim. Benden iyi olduğunu hissettiğim anda da geride durmasını bildim. 


Ya kendi kariyeriniz? 
Egonuzdan nasıl arınabiliyorsunuz? 
Fenerbahçe için bu bir döngü. Yedi yıl çalıştıktan sonra bir sakatlık geçirdim ve Volkan kaleye geçti. Onca zaman onu yetiştirememiş olsam çok utanırdım. Yedi yıldır da Volkan orada ve çok mutluyum. “Kartalspor'da oynayan fiziği iyi bir kaleci var” dedikleri zaman gidip izledim ve “Alalım” dedim. 
Sağ olsun beni pişman etmedi. 


Neden Galatasaray ve 
Beşiktaş böyle bir aktarım yapamıyor? 

Bu, kulüp kültürüyle ilgili bir durum. Fenerbahçe'ye geldiğimde takımda Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen, Aykut 


Ronaldo hâlâ Rüştü'nün 


rüyalarına giriyo 


a) 


Kocaman vardı. İsimlere bakar mısın! Onları görmek bile benim için büyük olaydı. 
Bana nerede yemek yiyeceğimi, nerede oturacağımı onlar söyledi. Ali Şen, “Fenerbahçeli futbolcu en güzel yerde yemek yemeli, en güzel arabaya binmeli, en güzel kadınla evlenmeli” derdi. Bunun için de başarılı olmak, hiyerarşik yapıyı bozmamak gerekiyordu. 


Kaptanlığı almanız hiyerarşik düzende sınıf atlamak anlamına mı geliyordu? 

O kadar katı bir şey değil. 
Mesela kendime gençlerden bir isim seçip ona da kaptanlığı öğretiyordum. 
1995-96'da Parreira ile şampiyon olduğumuzda 
Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Engin İpekoğlu gönderildi. 
Onlar gitmeden önce Ali Şen bir gün Oğuz abiyle kaldığımız odayı arayıp, “Kaptanım” dedi. Ben de “Bir dakika başkanım, Oğuz abiyi çağırayım” dedim. “Sensin kaptan” dedi, anlamadım 


(gülüyor). 22 yaşımda olduğum için inanamamıştım. Ali Şen bana güvendi. Ben de onu utandırmadım. Bana şimdi 
“Sen benim üçüncü oğlumsun” der. 


Ya kaptanlığı bıraktığınız gün? Taraftardan şiddet gördüğünüzde kulübe karşı içinizden bir şeyler eksilmedi mi? 

O günü de unutamam. 
Pendikspor'a yenildiğimiz günden sonra Dereağzı'nda birileri bana saldırdı. Kim 


si (0laturla 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olduğum önemli değil ama Fenerbahçe takımının kaptanına böyle bir şey yapılmamalıydı. Kulüp bunun için bir şey yapmayınca “Bu banda saygısızlık yapılamaz” diyerek görevimi bıraktım. 
Olay başka bir yerde olsa bu kadar üzülmezdim ama 
Dereağzı bizim evimizdi. 


Fenerbahçe'de geçen 13 
yılınızın en değerli günü hangisi? 

Çok derbiler kazandık, çok kupalar kaldırdık ama Manchester United'ı 40 yıl sonra İngiltere'de yendiğimiz güne hâlâ şükrederim. Tarihi bir olaydı. 
Bir de 1996'daki şampiyonluğu unutamam. 


Hami Mandıralı'nın şutları çok canınızı yakıyor muydu? 
Alışıyorsun bunlara. Mesela benim kulak zarım defalarca delindi. Top öyle bir geliyordu ki kulağı tamamen kapatıyordu, zar patlıyordu. 
Biri de 2008'deki Hırvatistan maçından sonra sevinirken oldu. Arda bana sarılmaya 


a 
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9 abi Messi 16 aa sessiz bir 
çocuktu. Geçen de gördüm, olgunlaşmış" 


çalışıyordu, kafası da biraz küçük ya (gülüyor)! 


1996'da Barcelona'dan teklif alıp gitmediğiniz doğru mu? 

Doğru. Ali Şen vermedi. Ben de diretmedim. 


Barcelona'dan teklif alan bir futbolcuyu Türkiye'de nasıl tutabilirsiniz ki? 
Fenerbahçe'ye bağlılığım paranın da, kariyerimin de önündeydi. 2003 yılında Manchester United ve Arsenal'le de ön protokol imzalamıştık ama Barcelona'dan teklif gelince Aziz Yıldırım'la konuştum. 


Üstte 
Bazı golleri uçarak güzelleştiren Rüştü olurdu 


Daha önce de teklif alıp gitmediğimi, diğer kulüplerden ne teklif gelirse gelsin Barcelona'ya gitmek istediğimi söyledim. Koyu bir Barcelona taraftarıydım. 


Barcelona'ya Joan 
Laporta'nın seçim yatırımı olarak gitmek nasıldı? 

Çok stres yaşadım. İki, üç ay ondan haber bekledim, diğer kulüpleri reddettim. Transfer olmasa Fenerbahçe'de kalacaktım. 


Rijkaard'ın sizi istememesinin sebebi neydi? 

Bilmiyorum. Amerika'da bir turnuvaya katılmıştık. Çok da iyiydim ama lig başlamadan bir hafta önce bana “Seni oynatamayacağım, 
Victor Valdes oynayacak” dedi. 
“Tamam” dedim. Üç yabancı sınırlaması 


Ronaldinho, Rafael 
Marguez ve Saviola vardı. 
Benim için sonradan “Dil bilmiyor diye 


vardı. Takımda da NI 


oynatmadım” dedi ama dil sorunum yoktu. İkinci senemde bana yine “Seni oynatmayacağım” dedi. 


Joan Laporta, Frank 
Rijkaard yerine başka bir teknik direktörle anlaşmış olsa tarihe geçen Barcelona kadrosunda siz de olacaktınız... 

Belki de. Laporta bana Hiddink ya da Koeman'ı getireceğini söylemişti. 
Ikisiyle de konuşup beni onaylatmıştı ama olmadı. 
Cruyff, Rijkaard”ı getirdi. 


Messi'yle birlikte oynarken onun gelecekte neler yapacağını tahmin edebilmiş miydiniz? 

İkinci yılımda oynadık. O zaman 16 yaşındaydı. 
Ronaldinho ile altyapıdan » 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yeni gelmiş Messi'nin bonservis bedeli aynıydı. 
Çünkü herkes gelecekte neler yapabileceğini anlıyordu. İdmanlarını izlemek bile heyecanlıydı. O zaman sessiz sakin, köşelerde saklanan bir çocuktu. En son geçen yıl onları ziyarete gittiğimde gördüm. Değişmiş, olgunlaşmış ama hâlâ mütevazı bir adam. 


Burdurgücü'nde 16 yaşında kaleye geçip Barcelona'ya gidiyorsunuz. Imza atarken aklınıza bu da geldi mi? 

Bir o değil ki, neler düşündüm. Burdur'dayken Fenerbahçe'ye gitmek bile hayaldi. O kadar gazeteciyi daha önce sadece 2002'deki Brezilya maçından önce görmüştüm. Bir de binlerce taraftar var. Futbolcu olsan iki, üç top sektirirsin; kaleci olunca ne yapacağını da bilemiyorsun! 


Kulübe gazeteci ordusuyla imza attıktan sonra bir köşede kalmak sizi dağıtmadı mı? 

Elimden bir şey gelmezdi. 
Kaleye geçip kötü olsam, öyle dönsem daha çok mu üzülürdüm, bilmiyorum. 
Barcelona'yla beş yıllık mukavele imzalamıştım, istesem orada yedek kalmayı göze alıp mücadele ederdim ama milli takımı düşündüm. 
Yeniden oynayamam diye korktum. 


“Diğer kulağını da 
Rüştü abin çeksin!” 
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Zaten milli takımda görebileceğiniz en iyi zamanları görmüşsünüz. 
Daha neyi düşünüyorsunuz? 
Öyle değil işte. Orada 


oynamıyorum, gelip burada kaleye geçiyorum. Haksızlık oluyor. Milli takımı hiçbir zaman gözden çıkaramazdım. Fenerbahçe de bana değer verdi. Gittiğin zaman Fenerbahçe'ye dönmen zordur, ben döndüm. Hem insanın memleketi gibisi yok. 


Fenerbahçe'ye bu kadar bağlıyken Beşiktaş formasını giydiğiniz ilk gün renkleri yadırgamadınız mı? 
Futbolu orada bırakmak istemiştim ama bazı şartlar bana bunu yaptırmayacaktı, kaleciliği erkenden bıraktıracaktı. Mesele para pul değil. Galatasaray da istedi beni ama gidemezdim. 
Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında transferlerin daha az sorun olacağını düşündüm. Kolay olmadı ama pişman da olmadım. 


Fenerbahçe'de miadım dolmuştu. Beşiktaş'ta da kupalar kazandım, mutlu oldum. Taraftar da bana hiç yabancılık çektirmedi. Onları da çok sevdim. 


Kalecilik için en önemli şey vücudun hafızası mı? Bir süre sonra robot gibi mi hareket etmeye başlıyorsunuz? 

Robotlaşma 32 yaşından 
sonra başlar. Mondragon 42 
yaşında, Kolombiya Milli Takımı'nda hâlâ var. Önemli olan kendini korumak. 
Kaleciler zihinsel olarak herkesten fazla yorulur. 


Bu yüzden mi sürekli bağırırdınız? Hatta Fenerbahçe'de bir maçta bağırırken ağzınızdan sakızınız düşmüştü... 
Önündeki adamlar seni görmez. Konuşarak, 


uyararak onların pozisyon almasını sağlarsın. Bir an bile sussan olay kopar. Zor yani. Kalecilik akıllı adamın yapmayacağı İŞ. 


Sizin de aklınızın almadığı goller yediniz mi? Kimsenin beklemediği topları çıkartıyordunuz ama bazen hiç olmayacak goller yiyordunuz... 

En basit hataları dünyanın en büyük kalecileri yapar. 
Ben sorumluluk almaktan kaçan biri değilim. 10 şeyi doğru yapmaya çalışıp dokuzunu doğru yaparken çok enerji harcıyorsunuz, kalan birinde hata olmasını gözünüz görmüyor. Olabilir. 
Kaleci şansı diye bir şey var. 
Garip hatalar yaptım ama sayısı çok değil. Büyük başın büyük derdi olur. 


Topu oyuna sokma konusunda da sürekli sıkıntı yaşıyordunuz ama 
Hırvatistan maçında topu oyuna bir soktunuz ve maç döndü... 

Onun gibi çok maç var aslında. Böyle çok gol attırdım. Topu oyuna sokma konusunda teknik adamın sizden ne istediği önemlidir. 
Parreira benden topu oyuna ayakla sokmamı isterdi ama başka bir hocam da “Top sana geldiği zaman uzun oyna, nereye giderse gitsin” derdi. Topu oyuna sokmanın 


ne kadar önemli olduğunu Ispanya'da öğrendim. Çok acıdır, bunu öğrendiğim zaman 29 yaşımdaydım. 
Döndükten sonra nokta atışı yapmaya başladım. 
Öncesindeki hatalarımı kabul ediyorum. Bazen toplara hedefim olmadan, öylesine vuruyordum. 
Barcelona beni çok değiştirdi. 


Dereağzı Tesisleri'nde taraftarlar sizi tartakladığında ya da Barcelona'dan döndüğünüzde kendinizi hiç dağıtmadınız mı? 

Hayır. Iyi bir köylü ailesinde yetiştim. Babam pehlivandı. 
Köy ortamı insana küçücük yaşta hayatı öğretiyor. Orada 
11 yaşındaki çocuk 
biçerdöver kullanır. Bizler çok küçük yaşta adam olduk. 
Ayrıca arkamda hep eşim vardı. Mesleği bıraktığımda kaleciliğe doymuştum, 


hedeflerime ulaşmıştım. 


Teknik direktörlük için bir hedefiniz yok mu? 

Yok, istemiyorum. İdari işler yapmak istedim, federasyonda yaklaşık bir yıl çalıştım ama istediğim şartlar olmayınca bıraktım. 
Şu an söylemek istediklerimi yorumculuk yaparak söylüyorum. 


Türkiye'nin her başarısında siz vardınız. Şimdi ne eksik, o dönem fazla olan neydi? 
Bizim bir tabanımız yok. Biz o kuşakla 1991'de bir araya geldik, buna vesile olan kişi de Fatih Terim'di. Biz bir sistemin ürünleri değildik. 
Sepp Piontek'in katkısı büyük ama daha çok bireysel yeteneklerin birleşmesiydi. 
2002'den sonra o yetenekler gitti, sorunlarla baş başa kaldık. 


Çıktığınız onca maçın içinde unutamadığınız bir sahne var mı? 

Gözümün önünden gitmeyen tek kare Dünya Kupası'nda finali kaçırmamıza sebep olan gol. O golü yemesek final oynayacaktık, belki de kupayı alacaktık. 


“Topu oyuna sokmanın önemini Ispanya 'da öğrendim” 


Yediğiniz her golden sonra kolunuzu kaldırırdınız. Golü atan futbolcu da tereddüt eder, gole sevinemezdi... 
Hakemin kararı değişmiyordu ama sonradan çoğu ofsayt çıkıyordu. Biraz da yardımcı hakemi etkilemek için yapıyordum ama zaten çok azı ofsayt değildi. 


Yediğiniz en güzel gol hangisiydi? 

2000-01 yılı Bayer 
Leverkusen Şampiyonlar Ligi maçında, Kadıköy'de çok güzel bir gol yedim! Golü atan sağ bekti, ayağının dışıyla atmıştı. 


Jeneriklik gol yemek de sinir bozucudur değil mi? 
Sorma (gülüyor)! Kaleci uçunca gol daha da güzel görünür. O yüzden toplara fazla uçmazdım! e 
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ALTIPAS | 


Röportaj Martin Harasimowicz 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AoHLEY GÜLEŞ 


İngiltere'nin en iyi “çakılı beki”; LA Galaxy, güvercinler 


ve Chelsea'ye olası dönüşünden bahsediyor 


Evet, kesinlikle para için değildi. 


Evet ama oturup hiçbir şey yapmamaktan bahsetmiyorum. Roma'da fazla süre alamadıktan sonra burası düzenli oynamam için bir fırsattı. 
Daima MLS'te oynamak istemişimdir ve doğru zaman olduğunu hissettim. 
Artık vücudumu haftada üç kez oynadığım dönemdeki kadar zorlamıyorum. 
Buradaki yaşam tarzından şikayet edemem. Harika bir hava, harika sahiller, restoranlar var ve Beverly Hills muhteşem! 


Burada paparazzilerin fotoğrafını çekeceği benden daha tanınmış insanlar var (gülüyor). Dışarıya çıkıyorum, yemeğimi yiyorum ve kimse beni Londra'daki kadar 


PARLAK 


KARİYER ANI 


tanımıyor. Böylesi çok daha rahat. 


Daha önce birlikte yaptıklarımızla eğleniyorduk. İlk yılımdan sonra Stevie ve Robbie'nin takımdan ayrılması beni hayal kırıklığına uğratsa da bunu anlayabiliyorum. 
Stevie artık antrenörlük hayallerinin peşinden gidiyor. Ona inanıyorum. 


MLS zorlu bir lig ve kesinlikle hızla büyüyor. Genç oyuncular buraya gelen dünya yıldızlarıyla kendilerini geliştiriyor. En fazla 6 yıla kadar her şey değişecek. Ligin tek zorlayıcı tarafı çok fazla seyahat etmek zorunda olmamız. Bu, yaşlı oyuncular için büyük bir sorun. 5 saatlik, 7 saatlik uçak yolculukları hiç kolay değil. 


Aslınca çok da bir şey bilmiyorum. Birisi topla 


güvercine vurdu ve bu yüzden elbette onları suçladılar. Kazayla mı oldu, yoksa bile isteye mi bilmem ama ikincisiyse çok iğrenç! 


Şu an burada yaşamaktan keyif alıyorum ve eğer bir teklif gelecek olursa düşünürüm. Yine de İngiltere'ye dönüp 
Chelsea'de çalışmak isterdim, bu ilk tercihim olurdu. Ayrıca oynayabildiğim kadar oynamayı düşünüyorum. 


| 


2 Dev Organizasyon | 
ntercity İstanbul Park'ta! 
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Tek Marka Kupaları ve Pist Günleri de sizleri bekliyor. 


Motor sporlarının dev ismi Intercity İstanbul Park'tan benzeri görülmemiş, dev organizasyon. Yarış meraklılarından profesyonel yarışçılara, tüm hız tutkunlarına hitap eden yarışlar dünyanın en iyi 

yarış pistlerinden biri olan Intercity İstanbul Park'ta /E hp hayat buluyor. EN 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan en kapsamlı, X en heyecanlı Tek Marka Kupaları ve farklı araç kategorilerine açık Pist Günleri aynı günde sizleri bekliyor. 


Ayrıntılı bilgi ve başvurular için, 
www.intercitypark.com veya 0216 645 73 30 


Official Radio 
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Röportaj Ulisses Neto; İllüstrasyon German Aczel 


Edmilson 


Kosta Rika'ya karşı, 2002 Dünya Kupası 


Edmilson Brezilya formasıyla sadece bir gol atsa da bu harika bir goldü! 
Samba'nın beşiğinin gezgin stoperlerini, 
2002 Dünya Kupası'nı kazanmaya giden 
yolda atılan bu gol kadar iyi anlatacak sadece birkaç an vardır. Brezilya'nın 5-2'lik skorla kazandığı maçta Edmilson'un attığı bu gol, belki de bu anların en özeliydi. 
Rakip yarı sahanın gerisinden topu alan Edmilson, direkt olarak ileriye çıktı ve ceza sahasının hemen dışında Rivaldo ile bir verkaç yaptı. Ardından topu kanattaki Junior'a aktarıp ceza sahasına girdi. Gelen ortada top rakipten sekti. Ne mi yaptı? 
Vücudunu çevirip, bir rövaşata ile topu ağlara yolladı! Bir stoper için fena sayılmaz. 
“Bir Brezilyalı'nın en iyi yaptığı şeyi yaptım: Yaratıcılık ve doğaçlama!” diyip gülüyor golünü anlatmasını istediğimiz 


Edmilson. “3-5-2 ya da 3-6-1 oynuyorduk ve Luiz Felipe Scolari, benim mevkimdeki bir oyuncudan çok fazla şey bekliyordu. 
Neredeyse bir liberoydum!” 

Grubun ilk maçında Türkiye karşısında Edmilson'un ileriye çıkışları pek de iyi sonuçlanmadı. Scolari onu yedeğe aldı ancak geri döndüğünde attığı gol, Dünya Kupası'nın geri kalanı için kombinesiydi! 

“Benim için önemli bir goldü. İlk maçta da ileriye çıkmak istedim ancak fazla verkaç yapmayınca topu kaybettim ve turnuvanın ikinci maçında yedeğe alındım. 
Ancak son 16'dan itibaren ilk onbirdeki yerimi almıştım.” 

“Kupayı kazanmak inanılmazdı. 
Taguaritingalı çocuk, portakalları toplayan birisi olmamıştı; Dünya Şampiyonu olmuştum!” 
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*Yeni cep telefonuna fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde fixpack onarım hizmeti almak için sitemize bekleriz. 


100 ÇOCUK ıs 
TADAN 


FFT çatlak karşılaşmalara bayılır. Bir keresinde 
Peter Reid'e beyzbol sopalı bir nineyi dövüp dövemeyeceğini sormuştuk 
(dövebileceğini söyledi). İskoçya 
Premiership ekibi 
Inverness'ın da 100 
çocuğa karşı hazırlık maçı yapma planı oldukça yerinde bir karardı! 

Kulübün formasını alacak ilk 100 kişiye “Britanya'nın en büyük iç saha maçı” için bir 


“altın bilet” verilecekti. 


Bu ilham verici bir kampanya olsa da akıllarda bazı sorular var; mesela çocuklar hangi dizilişle oynayacaklar? 
Takımın captanı Gary 
Warren “Orta sahayı kalabalık tutacaklarını tahmin ediyoruz” 
diyor. “8-77-14 gibi bir dizilişle N oynayacaklardır. Önde basıp, boşluklar yaratmamız gerekecek! Hepimiz geçmişte çocuklarla kapıştık. Bence baş edebiliriz. Önümüzdeki büyük mücadelede iyi bir performans sergilemek istiyoruz.” 
Peki oyuncular küçük çocukların kazanmasına izin verecek mi? 
“Merhamet etmek mi? 
Bizi fazla zorlamamalarını umuyoruz!” 
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Denis Law and 


Dennis Bergkamp; 4) Dixie Dean; 5) Billy Bremner; 6) William McGregor (Futbol Ligi kurucusu); 7) John Greig; 8) Jimmy Hill; 9) George Best, Bahramov; 12) Thierry Henry; 13) David Beckham; 14) Jock Stein; 15) Tom Finney; 16) Roy Hodgson; 17) Martin Peters, Geoff Hurst, Bobby Moore ve Ray Wilson; 18) Alan Shearer; 19) 


Robson; 2) Zinedine Zidane ve Marco Materazzi; 3) Peter Taylor ve Brian Clough; 20) Leo Meal verilmiş) 


Bobby Charlton; 10) Laszlo Kubala; 11) Tofi 


Cevaplar 1) Bobby 


IŞ DÜNYASININ (5 5» 
EFSANE DERGİSI 77 


GALEZMANN 


Antoine Griezmann'ın Manchester United'a transferi neden yattı? Jose Mourinho'yu bizzat arayıp Atletico'da kalacağını söyledi mi? Peki önümüzdeki sezon Premier Lig'e gitmeyi düşünüyor mu? Fransız yıldızı sorguya çektik... 


Yazı Andrew Murray Fotoğraf Arthur Delloye 


GALEZMANN 


İ 


SM, 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ntoine Griezmann koltuğunda doğruluyor ve gülerek gözlerinin altını kaşıyor. Fransa'da katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen “Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceksin?” 
sorusunu “Güzel soru!” diyerek cevaplıyor sakin bir şekilde. “Kararımı birkaç hafta içerisinde vereceğim.” 

Sunucunun pes etmeye niyeti yok. “Peki sana Manchester United ihtimalini sorsam ne dersin?” 
“Olabilir” diye cevaplıyor Fransız yıldız. Sunucu “10 
üzerinden?” diyerek üsteleyince de “Hımm 6 
diyebilirim” şeklinde bir yanıt veriyor. 

Ertesi günkü gazete manşetlerini Griezmann'ın 


7 
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United'a gitmek istediği yönündeki açıklamaları süslüyor. Ne var ki üç hafta sonra kulübü Atletico Madrid'le sözleşme yenileyen Fransız golcü, “Açıklamalarım yanlış anlaşılmaya neden olduysa herkesten özür diliyorum” diyerek günah çıkarıyor. 
Griezmann'ın bu tercihi, birçokları tarafından “Ücretine zam almak için bu taktiği uyguladı” şeklinde yorumlanırken, gelişmelerin Atletico'ya transfer yasağı getirilmesiyle aynı döneme denk gelmesi, olayı farklı bir boyuta taşıyor. İspanyol kulübü, yıldız oyuncusunu satarsa yerini dolduramayacaktı ve bu yüzden onu takımda 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“TOPLA İNANILMAZ HAREKETLER 


GALEZMANN 


YAPIYORDU. FİZİĞİNİ GELİŞTİRİRSE GOK İLGİNÇ BİR OYUNCU HALİNE GELECEĞİNİ 


DÜŞÜNMÜŞTÜM” 


tutmak için sözleşmesini iyileştirdiği konuşuluyordu. 
Peki işin aslı tam olarak neydi? Griezmann'ın kararını değiştiren, gerçekten de Atletico'ya getirilen transfer yasağı mıydı? Imza aşamasına geldiği United'a transfer olmaktan vazgeçtiğini bizzat Jose Mourinho'yu arayıp kendi mi söyledi? United, sözleşmesindeki serbest kalma bedelini öderse kararı ne olacak? Tüm bu soruların cevabını bulmak için yapabileceğimiz tek bir şey vardı: Griezmann'la röportaj yapmak! FourFourTwo da aynen öyle yaptı... 


Real Sociedad scout'u Eric Olhats, 2005'te uçakla Arjantin'den Paris'e döndüğünde sadece evine gidip biraz dinlenmek istiyordu. Ne var ki ülkeye adımını atar atmaz kendisine Paris Saint-Germain'in antrenman tesislerinde düzenlenen bir gençler turnuvasını izleme görevi verildi. 

Maçın bitimine 10 dakika kala sahaya giren 13 
yaşındaki çocuğu gören Olhats'ın adeta nefesi kesilmişti. Antrenman forması giymek yerine üzerinde “Jamaika” yazan bir tişörtle sahaya çıkan bu ufak tefek, sıska ve sapsarı saçları olan genç oyuncu, yaptıklarıyla Olhats'ı büyülemekte zorlanmadı. Real Sociedad'ın tam da böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. 

“Top tekniği ve oyun zekası beni benden almıştı!” 
diyordu Olhats. “Topla inanılmaz hareketler yapıyordu. Fiziğini geliştirirse çok ilginç bir oyuncu haline geleceğini düşünmüştüm.” 


Küçükken 
David Beckham'a hayranmış ama oyun tarzına değil, dövmelerine! 
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“TIDANE'DAN ŞORTUNU İSTEDİM. 
HATTA SOYUNMA ODASINA KADAR PEŞİNDEN GITTIM! 0 ŞORTU HALA 


Griezmann için Zidane'ın yeri ayrı 


FRANSA'DAKİ EVİMDE SAKLIYORUM” 


Araştırmalarına başlayan Olhatz, Metz kulübünün Griezmann! fiziksel yetersizliğinden ötürü denemelere bile almadığını öğrendi. Antrenman sahasında yaptığı soruşturmanın ardından hiç kimsenin bu ufaklığı istemediğini fark etti ve turnuva bitiminde yanına giderek genç çocuğa bir mektup verdi. Griezmann eve gidene kadar mektubu açmadı. 
Açtığındaysa şu satırlarla karşılaştı: “San Sebastian'da oynamak ister misin?” 

“Babam hemen kartta yazan numarayı aradı çünkü birilerinin bana şaka yaptığını zannetti!” diyor Griezmann. “O gün beni izleyip beğenmiş. Maçın ardından yanıma gelip kartıyla birlikte bir de mektup verdi. Heyecandan ne yapacağımı bilemedim!” 

Bu, ailesi nedeniyle adeta futbola doğan Griezmann için çok önemli bir olaydı. “Ailem için futbol her zaman bir tutku kaynağı oldu” diyor Fransız yıldız. “Babamın çalıştırdığı takımın antrenmanlarını izlemek için sürekli onunla birlikte futbol sahasına giderdim. Büyüdükçe beni de aralarına almaya başladılar. Hayatım boyunca futbolcu olmak ve bu işten keyif almak istedim.” 

Babasını saymazsak, Griezmann'ın küçükken hayran olduğu iki isim varmış: “Zinedine Zidane'ın 
bende ayrı bir yeri var. 1998 Dünya Kupası ve 2000 
Avrupa Şampiyonası'ndaki performanslarını unutamam. Kendime örnek aldığım diğer isimse David Beckham. Oyun tarzından ziyade dövmeleri hoşuma giderdi. Onu taklit ettiğimi sanmayın ama 


onunla ilgili yeni şeyler öğrenmek için bütün akşam internette araştırma yapardım.” 

Griezmann futbol sevgisini köreltecek olaylar da yaşadı. PSG, Auxerre, Saint-Etienne, Sochaux, Lyon, Montpellier, Metz... Tüm bu kulüpler, yeterli bulmadıkları için onu altyapılarına almamıştı. 
Griezmann'ın ailesi, Olhats ve Real Sociedad kulübüyle görüşmeye gelirken umutlarını neredeyse yitirmişti. 

“Fransa'daki neredeyse her kulüple deneme antrenmanına çıktım ama herkes fiziğimin yetersiz olduğunu söyleyerek beni reddetti” diyor Griezmann. 
“Kendimi kötü hissettiğim zamanlar oldu ama asla vazgeçmedim. Elimden geldiğince mücadele ettim çünkü başka şekilde buralara gelemeyeceğimi biliyordum. Şu an bu kadar güçlü olmamı, çocukluğumda yaşadığım tecrübelere borçluyum.” 

Griezmann, Sociedad altyapısına girer girmez kendini evinde hissetti ancak ailesini özlemeden de edemedi. Genç oyuncunun bocaladığını fark eden Olhats, üç hafta boyunca onu Fransa sınırındaki kendi evinde misafır etti. Adaptasyon sürecini bu şekilde atlatan Griezmann, altı sene kaldığı Real Sociedad'da Olhats'ı ailesi gibi görmeye başladı. 

“Her şeyimi ona borçluyum ve ölene kadar da bu değişmeyecek” diyor Griezmann, şu an menajerliğini 


yapan Olhats hakkında. “2005'ten bu yana 


birlikteyiz. Ona duyduğum saygı ve sevgiyi tarif edemem.” 
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Griezmann'ın bu noktalara gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de Real Sociedad altyapısı. “Kulüp olarak genç oyunculara önem veriyorlar. Genç yaşta A takıma almaktan ve önemli maçlarda oynatmaktan korkmuyorlar. Size verdikleri eğitim sayesinde öz güveniniz yükseliyor ve üst düzey futbolcu olma şansınız artıyor.” 

Fransız oyuncu, genç yaştan itibaren kendini geliştirmek için çalışmış ve limitlerini zorlamayı alışkanlık haline getirmiş. “Kendimi geliştirmek için diğer oyuncuları izliyorum. Dünyanın neresinden 


olursa olsun, elime geçen her videoyu seyrediyorum çünkü ancak bu sayede zayıf ya da yetersiz yönlerimi görebilirim.” 

18 yaşındaki Griezmann'ı 2009-10 sezonunda A 
takıma alan Martin Lasarte, aynı zamanda Nacional'i çalıştırırken Luis Suarez'i de profesyonel yapan isim. Fransız oyuncuyu B ve C takımlarında oynatmadan direkt U-18'den A takıma alması, ondaki potansiyele ne kadar güvendiğini gösteriyor. 
“A takımda kalabilmek için antrenmanlarda canımı dişime takıyordum. Martin Lasarte benimle özel olarak ilgileniyordu. 


Lyon'a attığı bu gol, Şampiyonlar 
Ligi kapısını araladı 
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İlk antrenmandan itibaren beni sürekli teşvik etti. 
Takımın santrforu Carlos Bueno da bana her konuda yardımcı oldu. Özellikle hava toplarında çok etkiliydi ve ben de ondan bu yönümü geliştirmek için yardım istemiştim.” 

Bueno'nun yardımı işe yaramışa benziyor; zira Griezmann”ın boyu kısa olabilir ancak kafa vuruşlarında beklenmedik şekilde etkili bir oyuncu olduğu inkar edilemez. Mesela Euro 2016'da attığı ilk iki gol de kafa vuruşuyla gelmişti. 

“Luis Suarez'i ilk gördüğümde ne hissettiysem Griezmann'da da aynı şey oldu” diyor Lasarte. “Saha içinde nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde bir şeyler hissedip ona göre davranıyorlar. Kafalarına koydukları şeyi yapmadan kesinlikle vazgeçmiyorlar.” 

Griezmann, Sociedad altyapısında oynadığı dönem A takım maçlarında top toplayıcılık yapıyordu. 
2005'te konuk ettikleri Real Madrid'in yıldız oyuncusu ve kendi idolü Zidane” orada yakalama fırsatını eline geçiren genç Fransız, vatandaşından bir hatıra kapmak üzere harekete geçti. 

“Formasını bir oyuncuyla değişme sözü vermişti” diyor Griezmann. “Ben de şortunu istedim. Hatta soyunma odasına kadar peşinden gittim! O şortu hâlâ Fransa'daki evimde saklıyorum.” 

Sociedad formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta golünü atan Griezmann, o günden sonra bir daha arkasına bakmadı ve La Liga'nın en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Hatta Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyip gruplara kaldıkları maçta attığı gol, onu yetersiz bulup reddeden Fransız devine verilebilecek en net mesajdı. 

“Onlara kırgın değilim çünkü kendileri için en doğrusu olduğuna inandıkları şeyi yaptılar. 
Kariyerimin en özel gollerinden biriydi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızı sağlamıştı.” 


FİZİĞİ Mİ YETERSİZ?! 


Küçükken onu beğenmeyenler, kafalarını taşlara vursa yeridir! 


1991 


Lyon yakınlarındaki 
Macon'da dünyaya geldi. 
Babası Alain, yarı-profesyonel bir futbolcuyken, dedesi Amaro 
Lopes de Portekiz kulübü Pacos de 
Ferreira forması 


giymişti. 


Lyon Real Sociedad Sezon öncesi altyapısından scout'u Eric hazırlık kampı gönderildi. Olhats için A takım Kulübün şef tarafından alındı. Attığı scout'u Gerard keşfedildi ve gollerle hocası Bonneua, yıllar hemen Martin 

sonra “Kulüp sözleşme ç. Lasarte'nin tarihinin en imzalanarak gözüne girdi. 
büyük hatası” altyapıya EN 

demişti. alındı. « 


“HER TOP, HER POZİSYON, 
HER GOL İÇİN SAVAŞIYORUZ GÜNKÜ REAL MADRİD VE BARCELONA GİBİ TAKIMLARLA 
BAŞ EDEBİLMEK İÇİN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK” 


“BURADA BAŞARILI OLACAĞIMA İNANMIŞTIM” 


Griezmann, sezon sonunda La Liga şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Atletico Madrid'e transfer oldu. Görevi, Chelsea'ye giden Diego Costa'nın boşluğunu doldurmaktı. Sociedad'da üçlü forvet hattının solunda oynayan Fransız oyuncu, yeni hocası Diego Siemone'nin 4-4-2 şablonuna adapte 


olmak zorundaydı. 


“Açıkçası ilk altı ay zorlandığımı itiraf etmeliyim çünkü yabancı olduğum bir formasyonda oynamam gerekiyordu. Yine de antrenmanlarda çok çalışarak uyum sürecini atlattım. Kısa süre sonra kendimi bir hayli rahat hissetmeye başlamıştım.” 

Peki Atletico'ya transfer olma kararını vermeden önce, işlerin istediği gibi gitmeyeceğine dair endişesi oldu mu? “Hayır, hiç tereddüt etmedim. Burada başarılı olacağıma inanmıştım çünkü kendime sonuna kadar güveniyordum.” 

Atletico formasıyla gollerini sıralamaya başlayan Griezmann, Simeone'nin sistemine adapte olduğunu herkese ispatladı. Kırmızı-beyazlılardaki ilk üç sezonunda toplam 60 lig golü atan Fransız oyuncu, 


Diego Costa'yı herkese unutturdu. 


“Artık rakip kaleye daha yakın oynadığımdan çok daha fazla gol pozisyonuna giriyorum. Son birkaç sezonda gol vuruşlarımı geliştirmeye çalıştım çünkü yeni rolüm bunu gerektiriyor. Bazen takım arkadaşlarım sahada daha az koşmam gerektiğini söylüyor ama ben tüm enerjimi takıma vermeye çalışıyorum. Eskiye oranla çok daha komple bir oyuncu haline geldiğimi düşünüyorum.” 

Griezmann'ın bu mücadeleci yapısı, aslında Atletico'nun oyun karakterini de çok iyi özetliyor. 
“Savaşıyoruz! Karşımızda kim olursa olsun, maçın her saniyesinde savaşıyoruz. Her top, her pozisyon, her gol bizim için çok değerli. Real Madrid ve 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2.Lig'de mücadele eden takımda kendine yer buldu ancak ilerleyen haftalarda hocası daha tecrübeli oyuncuları tercih etti. 
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Fransa forması giydi ve ülkesinin U-19 
Avrupa 
Şampiyonası'nı kazanmasına 


” yardımcı oldu. 


Turnuvanın en iyi 1V7'ine seçildi. 
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Deportivo'yu 3-0 yendikleri maçta 
La Liga'daki ilk golünü attı. 
Golün sevincini, kale arkasında duran arabanın içine binerek kutladı. 
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Barcelona gibi takımlarla baş edebilmek için başka şansımız yok!” 

Hocası Simone de “Bir orta saha gibi mücadele ediyor, bir oyun kurucu gibi asist yapıyor, bir forvet gibi gol atıyor!” diyerek, oyuncusunun ne kadar büyük önem teşkil ettiğini gözler önüne seriyor. 

“Simeone bana çok şey öğretti” diyor Griezmann. 
“Beni Atletico'ya getirdiği ve oyunumu geliştirdiği için ona minnettarım. O olmasaydı bugünkü halime gelebileceğimi sanmıyorum.” 

Griezmann'ın ne kadar cesur bir oyuncu olduğunu, San Siro'da oynanan Şampiyonlar Ligi finaline bakarak anlayabilirsiniz. Normal sürede bir 


Fransa U-21 İlk kez Atletico takımından Şampiyonlar Madrid'le altı arkadaşlarıyla Ligi'nde yıllık sözleşme gece kulübüne mücadele etti imzaladı ve yeni gittiği için ancak Real takımıyla ilk yaklaşık bir sene | Sociedad, golünü milli formaya grubunu son Şampiyonlar hasret kaldı. sırada Ligi'nde tamamladı. oynanan Olimpiakos'a attı. 


penaltıdan yararlanamayan Fransız, maç penaltılara gidince tekrar topun başına geçmişti. “Bir an bile tereddüt etmedim. Oraya çıkıp golümü atmalı ve takım arkadaşlarıma moral vermeliydim. ” Griezmann kendini Atletico'ya o kadar adamış ki, kırmızı-beyazlı formayla en unutulmaz anını sorduğumuzda ilginç bir cevap veriyor: “Vicente Calderon'da oynadığımız son maç!” Yeni sezonda yeni stadına geçme hazırlıkları yapan Atletico, tarihi stadına veda ettiği maçta Athletic Club'ı 3-1 yenerken, karşılaşmanın açılış golünü atan Fernando 


Torres'e asisti Griezmann yapmıştı. 


“Maçın ardından karmaşık duygular yaşadım. » 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Atletico formasıyla ilk sezonunda çıktığı 29 lig maçında 22 gol kaydetti ve takımının ligi üçüncü bitirmesine yardım etti. 


iş 
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Euro 2016'da attığı altı golle 
Altın Ayakkabı kazandı ve 
Fransa'yı finale çıkardı ancak 
Portekiz'e yenilmelerine 


e engel olamadı. 


e 
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 
Real Madrid filelerini havalandırdı ancak takımının finale çıkmasını sağlayamadı. 


Üstte 
La Liga'da son üç sezonda 60 gol attı 
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Atletico 
Madrid'de kalacağını açıkladı ve kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladı. 


US 
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“ŞU NOKTADA ATLETICO'DAN AYRILSAYDIM. BENİ BUGÜNLERE GETİREN İNSANLARA SAYGISIZLIK YAPMIŞ OLACAKTIM” 


e, 


Bugüne kadarki bütün hatıralar gözlerimin önüne gelince mutlu oldum ama aynı zamanda biraz hüzünlendim. Yeni sezonda bizi yepyeni bir stat bekliyor. Umarım burada da unutulmaz hatıralar ediniriz.” 

Peki yaz tatilini nasıl geçirdi? Bu kadar uluslararası turnuvanın arasında ilk kez bir yaz dönemini kafa dinleyerek geçirme fırsatını nasıl değerlendirdi? 

“Biraz PlayStation oynadım, biraz kızımla vakit geçirdim, bazen kumsala inip kafa dinledim... 
Futboldan uzak kalarak kendimi deşarj ettiğimi söyleyebilirim. Kızımla olmak bana zaten yeterince enerji veriyor. Ailemle daha fazla vakit geçirmenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu da özlemişim.” 


“DUNYANIN EN IYI FUTBOLGUSU OLMAK ISTIYORUM” Griezmann”ın kolunda, Fransız filozof Antoine de Saint-Exupery'nin “Hayatını hayal et, hayalini gerçekleştir!” sözünün Arapça yazılı olduğu bir dövme var. Peki hayaline kavuştuğunu söyleyebilir miyiz? 
“Felsefi olarak evet!” diyor gülerek. “Futbol 


anlamındaysa içimde bitmek bilmeyen bir enerji var. 


Sürekli kupa kazanmak ve dünyanın en iyi 


futbolcusu olmak istiyorum.” 

Sanırım başa dönme vakti geldi... Dünyanın en iyisi olma hayalini hangi kulüpte gerçekleştirebileceğine inanıyor? United'a imza atmak üzereyken neden Atletico'da kaldı? 

“Atletico benim ailem haline geldi. Bu aşamada onları yalnız bırakamazdım. Burada kalmamın en büyük nedeni, kulübe getirilen transfer yasağı diyebilirim çünkü bana ihtiyaçları olduğunu gördüm. 
Şu noktada başka bir kulübe gidersem, beni bugünlere getiren insanlara saygısızlık yapmış olacaktım.” 

Peki ya serbest kalma bedelini ödeyen bir kulüpten teklif gelirse? “Fark etmez. Bana burada ihtiyaç var ve ben de kalmaya karar verdim.” 

Son olarak da Jose Mourinho'yu telefonla arayıp, Atletico'da kalmaya karar verdiğini söylediği yönündeki dedikoduları soralım. 

“Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Tamamen uydurma bir haber! Kararımı sadece Atletico kulübüne ilettim, başka hiç kimseyle bir şey konuşmadım. Yeni sezonda Atletico Madrid forması giyeceğim, ileride neler olacağını birlikte görürüz.” 


Üstte Euro 
2016'da attığı altı golle Altın 
Ayakkabı kazandı 
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AL ONU BAŞKAN m m 


LIKAR BİZ 


Premier League takımlarının ağzını sulandıran tek oyuncu Antoine Griezmann değil. FFT; poker seven golcüyü, yeni Xavi'yi ve “açık ara en iyi Alman hücumcu” olduğunu söyleyen oyuncuyu inceliyor. 


Yazı Joe Brewin, Ben Davies, Gregg Davies, Chris Flanagan, James Maw, Nick Moore, Andrew Murray, Seb Stafford-Bloor 


“Yeni Henry” tembelce atılan bir başlık gibi görünebilir ancak Mbappe, Henry'nin Les Monegasgues'te oynayan en genç oyuncu rekorunu 17'nci yaşına girmesine iki buçuk hafta kala, Aralık 2015'te kırdı. Ayrıca gol atma konusundaki becerisi olağanüstü! 
Hızlı Fransız forvetin 2016-17 sezonunun en iyi çıkış yapan oyuncularının başında geldiği kuşkusuz. Şampiyonlar Ligi'nde altı gol atarken Borussia Dortmund ve Manchester City'i de boş geçmedi. 
Böylelikle Ligue 1 şampiyonunun 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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmasını sağladı. Bunun yanı sıra ligdeki muazzam formuyla takımının 17 sene sonra şampiyon olmasına katkıda bulundu. Ayrıca Didier Deschamps'ın elindeki geniş seçeneklere rağmen Fransa Milli Takımı'nda yerini kaptı. 

Tüm bunlar doğal olarak Barcelona, Real Madrid, Manchester United ve Liverpool'un dikkatini çekti. Söylentilere göre, önceki sezon as takımla yalnızca 3 maça çıkan bu oyuncu için rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazırlar! 
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NICE 
2016-17 sezonunda takımla 


ilgili haberlerin başlıklarını süsleyen isim Mario Balotelli olabilir ancak arkadaşlarının işlemesini sağlayan oyuncu Seri idi. Pacos de Ferreira'dan sadece 1 milyon euro'ya gelen 1.65 
boyundaki oyuncu, Nice'ın 1960'lardan sonra ilk defa Avrupa Kupalarına katılacak olmasında önemli bir rol oynadı ve yaptıklarıyla Roma'da Mohamed Salah'ın yerini doldurabilecek isimlerin başında geliyor. 

Seri, ileriye çıkışlarındaki yaratıcılığı ile geçen sezon Ligue de Monacolu Thomas Lemar'ın hemen ardından asist krallığında ikinci oldu. 

Yine de futbolcunun birincil önceliği topa sahip olmak. Başarısını Mayıs ayında Angers karşısında yaptığı 141 pasla gözler önüne serdi. Bu, onun rol modelini tatmin edecek bir sayı. 

“Xavi uzun süredir örnek aldığım bir isim” diyor Seri. “Oyunu sakinleştirme özelliğine sahip, bunu sesi ile değil topla yaptıklarıyla beceriyor.” 
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JEAN MIGHAEL SERİ MOUSSA DEMBELE 


CELTIC 


Celtic, forvet oyuncusunu 
geçen sene yalnızca 500 
bin sterlin'e aldığında yersiz bir bonservis ödemiş gibi görüldü ancak şu an kelepir bir transfer olduğu gayet açık! 

Dembele, sınırın kuzeyine geçmeden önce Spurs; 2015-16 sezonunda 


Fulham'da 17 gol atan oyuncuyu dikkatle 


izliyordu. Geçen sezon Glasgow devinde sergilediği performansla Avrupa'da daha fazla büyük kulübün dikkatini çekti. 

Attığı 23 golle Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic'in 3 kupa birden kazanmasına katkıda bulundu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e karşı içeride attığı 2 golle -önce yakın mesafeden sezgisel bir dokunuş, ardından doğaçlama bir akrobatik vuruşyeteneklerini en büyük sahnede sergiledi. 

Celtic, 20 yaşındaki oyuncudan 40 
milyon sterlin kazanmayı umuyor. Bu rakam, Michy Batshuayi'nin ayrılması ihtimalini düşünerek Dembele'yi listeye alan Chelsea'nin gözünü korkutmayacaktır. 


MILAN 


Suso'nun potansiyelinin farkına varması biraz sürse de, yetenekli solak Rossoneri'deki 7 gol, 9 asistlik performansıyla en iyi sezonunu geçirdi. 
Liverpool taraftarları, 23 yaşındaki oyuncu için pişmanlık ve hınç karışımı bir duygu besliyor olmalı! 
Ispanyol oyuncu, Temmuz 2010'da Reds altyapısına katıldığında herkes umutluydu ancak bazı fevkalade « anlararağmen Merseyside'da .« geçirdiği 5 sezonda sadece 
| 18 maça çıktı. Bir sezon 
ü Almeria'da kiralık oynadıktan sonra 2015'te 
1.3 milyon euro'ya 
İtalya'ya transfer oldu. 
San Siro'da yakaladığı 
A > 7  İvmeilebazı Avrupa e devlerinin dikkatini çekti. 
Ka ” Şuan kulüp ve oyuncu, bir Gk K anlaşmaya sıcak bakmasa 
4 da Atletico Madrid, Roma, 
Napoli ve Spurs gibi kulüpler, Suso'nun gelişiminin sıradaki aşaması için harika bir ortam 


JOSE GAYA 


VALENCIA 


Valencia ve kaliteli sol 

ç bekler arasındaki bu ilişki nedir? Önce Jordi Alba'yı Barcelona kaptı ancak onun yerini Juan Bernat sorunsuz bir şekilde doldurdu. Sonra o da Bayern Münih tarafından transfer edildi. Yine de Paterna'daki akademi, yeni bir cevher çıkardı ve Gaya da Bernat'ın boşluğunu sorunsuz şekilde doldurdu. 

Gaya, yakında bu iki isimle İspanya Milli Takımı'nda forma rekabetine girebilir. Zira birçok kanaat lideri, bu üç isim arasından Gaya'yı tercih ediyor. 

Gaya'nın en dikkat çeken yanı atletik özellikleri. 22 yaşındaki oyuncunun, birkaç sene önce La Liga'nın en hızlı 6'nci oyuncusu olduğu istatistiklerle sabit. 
Hücuma çıkma hevesi ise altyapıda santrafor olarak oynadığı dönemden kalma. Topla arası oldukça iyi ancak başarısını belirleyecek şey hücumsavunma dengesini doğru tutturması. 

Şu ana kadar gelecek vaat ediyor; sıkı çalışması ve öğrenmeye karşı olan arzusu antrenörleri tarafından takdir topluyor. 


” WERDER BREMEN 


Mart 2016'da bela, kötü bir 

koku misali Kruse'yi takip ediyordu. Wolfsburg, kumarda kazandığı 
75 bin euro'yu bindiği taksinin arkasında 
unutup yakayı ele verdiğinde ona 25 bin euro para cezası kesti. Hemen bir gün sonra ise Nutella'ya olan düşkünlüğünden ötürü kulüp yine rahatsız olmuştu. 
Joachim Löw onu Almanya kadrosundan çıkardı ve Euro 2016'ya da götürmedi. 

Ancak yeni bir çevre onun için her şeyi değiştirdi. Kruse, geçtiğimiz yaz ilk kulübü olan Werder Bremen'e geri döndü. 
Yaşadığı sakatlıklar onun geri dönüşünü kısa kesse de 29 yaşındaki oyuncu 
kendisini son iki aya saklamıştı: Son 11 
maçta 11 gol, 7 asist ile Bremen'in küme düşme hattından kurtulup ligi sekizinci bitirmesine yardım etti. 

Söylentilere bakılırsa Stoke City, Everton, West Ham United, West Bromwich ve Manchester United'ın da içinde olduğu birçok Premier Lig kulübü onu bu yaz transfer etmek isteyebilir. 


DAVINSON SANGRE 


AJAX 


Genç hücum oyuncularıyla kontrolü ve topu geriden oyuna dolu bir takımda bir stoperin sokma isteği göze çarpıyor. Geçen parlaması genelde zordur. Ancak sezon Eredivisie'deki her oyuncudan Ajax'ın Avrupa Ligi finaline daha fazla pas girişiminde bulundu. 
çıkan kadrosunun temeli olan iri Ruud Gullit, Jaap Stam'dan beri Kolombiyalı için bu sorun değildi. kırmızı-beyazlı formayı giyen en iyi Avrupa'ya henüz geçen sene savunmacı olduğunu söyledi, ki Jan Atletico Nacional'den gelse de Vertonghen ve Toby Alderweireld'in 


şimdiden en gözde genç stoperlerin (o Premier Lig'de yaptıklarını düşününce arasına girdi. Gücünün yanı sıratop Oo budikkate almanız gereken bir beyan. 
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AYAD BOUDEBDUZ 


MONTPELLIER 


Herkes Fransa'da doğan Cezayir asıllı bir oyun kurucuya bayılır ancak Premier 
Lig gözlemcileri henüz çıldırmamalı. 27 
yaşındaki Boudebouz, Zizou seviyesinde değil. Aslında kariyeri bir başka Fransız-Cezayirli'yi andırıyor: Ryad Mahrez. İkisi de Fransa'nın orta seviye takımlarında -Mahrez La Havre'de, Boudebouz; Sochaux, Bastia ve Montpellier'de- göz alıcı performanslar sergileyen becerikli ve yetenekli kanat oyuncuları. 

Cezayirli oyuncunun, kalitesini üst seviyelere taşıyıp taşıyamacağını izleyip göreceğiz. Ancak Boudebouz, Ligue V'deki son birkaç sezonda oldukça olgunlaştı ve birçok gol ve asiste imza attı. Top kontrolü, adrese teslim pasları ve frikikten yolladığı füzeler bazı Premier Lig takımlarını kesinlikle sıkıntıya sokacak. Boudebouz aynı zamanda çok yönlü. Zira kanatta ya da orta sahanın ilerisinde oynayabiliyor. » 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NABY 


Almanya'nın en sevilen kulübü olmasa da RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ne hızlıca yükselişi, sahiplerinin sağladığı para ile kanatlanmalarından çok daha fazlasını gerektiriyordu! Almanya'nın doğusundaki ekip, rakiplerini kıskandıracak bir altyapı kurdu ve başarılarını kardeş kulübü Red Bull Salzburg'un üzerine inşa etti, hatta onları geçti! Geçen sezon Avusturya Bundesliga'nın en iyi oyuncusu seçilen orta saha oyuncusu Keita, 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bu sene Red Bull'un önceliği olan Leipzig'e transfer oldu. 
22 yaşındaki Gineli oyuncu çift 
yönlü oyunu ile takdir toplamaya başladı. İlk maçında içeride Borussia 
Dortmund'a gol attı ve sezonu 8 
golle tamamladı. Ayrıca 2016-17 sezonunda Bundesliga'da Yılın Oyuncusu olmayı birkaç puanlık farkla kaçırdı. 

Liverpool Keita'yı transfer etmekte ne kadar kararlıysa Leipzig de onu kadroda tutmakta bir o kadar istekli! 


> SANDRO WAGNER 
9 “Bana göre bir süredir 


açık ara en iyi Alman 

hücum oyuncusuyum.” Sezonun sürpriz 
takımlarından Hoffenheim'da ilk 13 
maçta 7 gol atan Wagner, Aralık 2016'da bu sözleri sarf etmişti. 

1.94 boyundaki forvet, o zamana dek dikkat çekmek için hayli sıkı çalışmak zorunda kalmıştı. 2009 yılında Almanya'nın yıldızlarla dolu U-21 | kadrosunda Manuel Neuer ve Mesut Özil gibi oyuncularla birlikte oynadı. Birkaç Bundesliga ekibinde başarısız oldu ve ardından Bundesliga'ya yeni yükselen Darmstadt'a transfer oldu. 

Doğru bir karardı: 32 maçta 14 gol atarak takımının ligde kalmasında büyük pay sahibiydi ve bu performansı sayesinde Hoffenheim'a transfer oldu. 
Münih doğumlu golcü, bir kez daha doğru karar vermişti. Julian Nagelsmann'ın heyecan verici ekibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Wagner'in ödülü ne mi oldu? 
Haziran ayında Danimarka'ya karşı ilk kez Almanya formasını giydi ve ardından San Marino'ya üç gol attı. 


4728) LEANDEN 
01) DENDONCKER 


vE oyuncu, İngiltere'deki ilk profesyonel futbol deneyimiyle ilgili güzel anılara sahip. Anderlecht, Kasım 2014'te Arsenal'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 3-1 gerideyken yedekten oyuna girmişti. 

Disiplinli defansif orta saha o tarihi gecede Emirates Stadyumu'nda yaptığı gibi aynı zamanda stoper olarak da oynayabiliyor. Dendoncker, 2014-15 sezonunun başlarında ilk lig maçına çıktıktan sonra Brüksel ekibinin vazgeçilmezlerinden oldu. 

Anderlecht geçen sezon Avrupa Ligi'nde son sekiz takım arasına girerken etkileyici bir performans sergileyen futbolcu, özellikle Manchester United'a 86'ncı dakikada kafayla beraberlik golü attığı çeyrek final ilk maçında dikkatleri üzerine çekti. 

22 yaşındaki oyuncunun Manchester 
United, Chelsea ve Everton'a transfer olacağı bir süredir konuşuluyor. Haziran ayında geleceği hakkında sorulan soruya “Bunlar güzel kulüpler” diye cevap verdi. 
“Göreceğiz”. Elbette, göreceğiz. 


| yi LUGAS ALARID 


RIVER PLATE 


Arjantinli milli oyuncu, bu yaz Premier Lig'e transfer olacak olursa önceliği belli! 

Futbolcu, “Liverpool ile kariyer modu açıyorum” diyerek PlayStation'daki tercihini belli ediyor ve dedikodulara sebep oluyor. 

“Kırmızı rengi çok severim” diyen futbolcunun göndermeleri bununla da sınırlı değil. Liverpool'a sesini yeterince duyuramadığını düşünmüş olacak ki verdiği bir röportajda “Seçecek olursam, 


&g ADRJEN SILVA 
(a 


SPORTING 


İstikrarlı performansı Portekizli orta saha oyuncusunun değerinin 20 milyon sterlini aşmasını sağladı. Ancak Adrien, 5 yıl önce Blackburn Rovers'a transfer olmaya » - karar verseydi her şey daha farklı «8. « olabilirdi. 
a, Yirmili yaşlarının başında « Sporting'in as takımına 
. X girmekte zorlanan i Silva, az kalsın Steve Kean'in Premier 
“4 Lig'dendüşen 


ancak en sonuncusu, 24 


onayı aldı. 


ikonu. “Yakında Avrupa'da oynamaya başlayacağına 


LUAN 


yaşındaki Luan Vieira, nihai 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Premier Lig'de oynamak ve Liverpool forması giymek isterim” dedi. 

2015 yılında altyapısında yetiştiği 
Colon'dan Los Millonarios'a transfer olan forvet, uzun bir süredir Reds ile anılıyor. 
Buenos Aires ekibinde forma giydiği ikinci maçta River'in 20 yıl aradan sonra Copa Libertadores'te finale çıkmasına yardım etti. Ayrıca bununla yetinmeyip finalde de bir gol attı ve neredeyse her iki maç başına bir gol attığı River'da bir efsaneye dönüştü. 


Rovers”ına imzayı atacaktı. Lancashire ekibinin o zamandan beri yaşadıklarını düşününce Silva ucuz kurtulmuş. 

Bunun yerine kısa sürede Sporting'de yer edindi ve akıllıca pas oyunu, onu orta sahanın değişmeyen ismlerinden biri haline getirdi. Fransa'nın güneybatısında doğan Portekizli Silva, Euro 2016'nın ortalarında Joao Moutinho'nun formasını kaptı ve hâlâ düzenli olarak oynamaya devam ediyor. Söylentilere göre Haziran ayında 26.5 milyon sterlinlik teklifi reddedilen Tottenham, Silva ile ilgileniyor. 


, N ik Md 
GREMTO 
Son on yılda “Yeni Ronaldinho” isterim. Brezilyalı bir savunmacı olarak adlandırılan birçok için İspanya'da oynamak Brezilyalı oyun kurucu vardır zordur ancak hücum oyuncuları 


için neredeyse tanrı vergisi bir durumdur. Luan oraya uyacaktır.” 


Bu sene FFT'ye konuşan Ronnie, Buna rağmen futbolcuyla Gremiolu oyun kurucuyu öve en yakından ilgilenen ekip öve bitiremedi. “Çok yetenekli ve (o Liverpool. Gremio ile olan farklı düşünüyor” diyor Samba sözleşmesinde bir yılı kalan 


Luan'ın Avrupa'ya transferi oldukça yakın bir zamanda 


eminim. Onu Barça'da görmek olacak gibi duruyor. » 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J05E MARIA 
GİMENEZ 


ATLETİCO MADRID 


2015-16'da Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Bayern Münih'e karşı penaltı kaçırıp Diego Godin'in stoperdeki partnerliğini eski Manchester City oyuncusu Stefan Savic'e kaptırmış olsa da potansiyelinden şüphe edenlerin sayısı oldukça az. İspanyol basını onu “Atletico Madrid defasının geleceği” olarak gösteriyor. 

Henüz 22 yaşında olan Jose Maria, bir kaya gibi sağlam ve kafasını, insanların çelikten bir kaskla dahi sokmayacağı yerlere sokuyor. Tıpkı 2015'te Getafe forveti Fredy Hinestroza'nın vuruşunu engellediği gibi. 

Diego Simeone'nin acil durumlarda zaman zaman sağ bekte görev verdiği Gimenez, hâlâ Uruguay'ın bir numaralı tercihi. Söylentilere göre Arsenal ve Manchester United, Atletico'nun stoper oyuncusu için 2013'te Danubio'ya ödediği 
900 bin euro'nun 50 katını ödemeye 
hazır. Zira zarar etmeyeceğinden emin! 
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TORINO 


Fabio Capello, Belotti'nin Gabriel Batistuta kadar iyi olabileceğine inanıyor. İngilizler Capello'nun düşüncelerine eskisi kadar saygı duymasa da, bu tarz bir açıklama insanların kulak kesilmesini sağladı. 

Capello söylediklerinde pek de haksız sayılmaz. Forvet oyuncusunun isteğini görmek için tecrübeli bir futbol adamı olmaya gerek yok. Hele ki gollerini art arda sıralamaya başlamışken! 

23 yaşındaki oyuncu fiziksel 
becerilerine değil, pozisyon 


almasına ve sezgilerine güvenen eski tip bir forvet. Golleri seyir zevkini artıran güzellikte olmasa da istikrarlı oluşu su götürmez. 
Geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 
35 maçta 26 gol atıp, 8 de asist 
yaptı. 

Belotti'yi hangi kulüpler mi istiyor? Neredeyse hepsi! Torino başkanı Urbano Cairo, oyuncunun serbest kalma bedelinin 
ödenmesinde kararlı ki bu da 88 
milyon sterlin! Futbolcunun yüksek maliyetine rağmen Manchester United ve Chelsea'nin ilgisi sürüyor. 
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RENATU 
DANLMES 


BAYERN MUNİIH 


Euro 2016'nın altın çocuğu için Bayern Münih'teki hayat pek parlak değildi. 
Henüz 18 yaşındayken, Fransa'da Avrupa şampiyonu olan Portekiz kadrosunun bir parçasıydı ve öncesinde Benfica ile Primeira Liga'yı kazanmıştı. 
Bayern Münih onu 35 milyon euro'luk bir anlaşma ile kadrosuna kattı ancak genç oyuncu, geçen sezon Alman devinde forma bulmakta zorlandı. 
Futbolcu, Bundesliga'da çıktığı 17 
maçın sadece altısında ilk 11'deydi. İlk maçında Schalke karşısında dağınık bir oyun sergiledi ve Bayern macerası iyi başlamadı. r 
Sanches, şubat ayında dille ilgili sıkıntılar çektiğini ve daha da önemlisi / 


ALEJANDRO GOMEZ © N 


ATALANTA 


“Papu” lakabı ile tanınan Arjantinli forvet, takımıyla birlikte Serie A'da #'üncü olarak en başarılı sezonunu geçirirken bir yıldız olduğunu SE kanıtladı. Atalanta kaptanı geçtiğimiz > sezon 12 asist ve 16 golle kariyerinin en parlak verilerini ikiye katladı. 

29 yaşındaki oyuncu artık genç sayılmasa 
da Arjantin formasıyla çıktığı ilk maçta golünü attı. 

Arjantin'den Italya'ya geçişini Catania'ya transfer olarak yapan Gomez, 2013'te takımının ligi 8'inci sırada bitirmesine katkıda bulunmuştu. O sezonun sonunda Inter ve Atletico'nun tekliflerine rağmen Metalist Kharkiv'e transfer oldu ve her şey sarpa sardı: Kharkiv 2 hafta sonra Şampiyonlar Ligi'nden men cezası aldı 

ve Ukrayna'da savaş çıktı! Papu, güvenlik endişesinden ötürü ikinci sezonda oraya geri dönmedi. Neyse ki Italya'da geri döndüğü Italya'da işler eskisi gibi yürüdü. 


mevkisindeki tecrübeli oyuncularla rekabet etmekte zorlandığını dile getirdi. 

“Çok iyi değildi...” Genç oyuncu ilk sezonundan sonra kendisini böyle anlattı “Yine de bir sonraki sezon kesinlikle daha iyi olacak!” Peki Sanches gelecek sezon Bayern'de olacak mı? 
Alman ekibi kazanç peşindeyken Manchester United ve Spurs bu durumu sessiZ€takip ediyor. 


LORENZO INSIGNE 


NAPOLI P 5 


Sakatlık sorunları, Foggia ve Pescara'da geçirdiği kiralık dönemler ve hatta kendi taraftarlarıyla yaşadığı tartışmalar... 26 yaşındaki oyuncu, tüm bunlardan sonra Napolili hemşehrilerinin birkaç sezondur olmasını beklediği yerel kahraman olmaya başladı! 
1.63 boyundaki Insigne, kısa boylu profesyonel futbolcuların sahip olması 


gereken tüm özelliklere sahip: Düşük bir d 


ağırlık merkezi, çabuk ayaklar, denge ve yetenek. 

Insigne hem fırsat yaratabiliyor hem de fırsatları değerlendirebiliyor: Serie A'da 
son iki sezonda akan oyunda yaptığı 19 
asisti geçebilen tek isim Marek Hamsik. 
Ayrıca geçen sezon Napoli forması ile tüm müsabakalarda toplam 20 gol attı. 2 sene önce Milan'ı 4-0'lık hezimete uğratırlarken San Siro'daki taraftarlar bile onu alkışladı. 
Insigne, hücumda üç oyuncuyla oynayan her Ingiliz takımında forma giyebilir. 

Eden Hazard'ın Real Madrid'e gitmesi durumunda Chelsea'ye transfer olması ihtimallerden sadece biri. 


SERGE GNABAY 


BAYERN MUNICH 


| a Arsene Wenger'in işi 

başından aşkın olabilir ancak geçen sezon Werder Bremen'e 
5 milyon sterline sattığı, oradan da 
aradan 10 ay geçmeden Bayern Münih'e giden eski oyuncusunu fark etmemiş olamaz! 

Gnabry, Emirates'te geçirdiği 5 yıl boyunca 18 maça çıktı ve bunlardan sadece beşinde ilk 1'e girebildi! 
2015-16 sezonunda kiralık gittiği West Brom'da ise işler bundan da kötüydü. 
Tony Pulis'e göre ligde sadece 12 dakika 


fırsat verdiği Alman oyuncu takımla aynı seviyede değildi. 

Geçen yıl transfer olduğu Bremen 

ona biraz daha fazla güvendi ve Gnabry de 11 gol atarak bu güvenin karşılığını verdi. Bu performan ona ilk kez Almanya Milli Takımı'nda oynama imkanı sağladı. 

2016-17 sezonunun sonunda ligin devleri 21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sıraya girdi. Sonunda Bayer, Borussia Dortmund'u saf dışı bırakarak oyuncuyu kadrosuna kattı. e 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ROMARIO 


nan eski golcü, 


nya Kupası'nı kaza şmış yetkililerin 


ordu. Brezilya ile DÜ vaşan düzen karşıtı bir siyasetçi. Yozla enatörün hedefinde SİZ varsınız! 


af Gabo Morales 


Kimse bunu beklemiY artık idealleri adına S4 dikkatine: “Bücür” S 

Röportaj Thiago Rabelo Fotoğr 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ROMARID 


rezilya'nın efsanevi kanarya sarısı formasının yerini bir takım elbise almıştı; çamurlu kramponların yerindeyse fiyakalı ayakkabılar! 
Romario de Souza Faria için hayat artık eskisi gibi değil. 

Futbolun en parti hastası isimlerinden birisi olabilir ancak artık bambaşka bir çevrede çalışıyor. Dobralığıyla tanınan keskin nişancı 90'larda Dünya Kupası'nı kazanmış ve FIFA tarafından Yılın Futbolcusu seçilmişti. Romario, şimdilerde ayağını değil, dilini kullanıyor! 

“Hem futbol hem de siyaset pis işler” diyor büyük ve beyaz ofisinin içindeki eski masanın arkasında otururken. “Ancak siyaset çok daha kötü. Siyasette, futbola nazaran daha az süre yer aldım ancak siyasetin daha pis olduğunu şimdiden görebiliyorum.” 

FFT, açık konuşmasıyla tanınan bir adamla buluşmak için Brezilya'nın Brasilia şehrine uçtu. 
Romario, artık bir aile babası olsa da görüşmeler için zaman ayırabiliyor. Artık hem futboldan hem de siyasetten yozlaşmayı defetmek istiyor. Brezilya senatosu, 2015'te Brezilya Futbol Federasyonu'na (CBF) yapılan yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere eski Selecao forvetini atadı. 

“Bunu yaparken CBF, federasyonlar, kulüpler, yöneticiler ve başkanların sırlarını da ortaya çıkarmanız gerekli” demişti bir zamanlar. 

Romario, bu soruşturmayı FFT ile konuşmaktan endişe duymuyor. Aynı zamanda FIFA, Ronaldo ve 
2014 Dünya Kupası organizatörlerine ateş püskürdü, 
bir de Donald Trump'a. 

“Futboldaki en büyük pişmanlığım birçok adi herife hak ettiklerinde defolmalarını söylememem” diyip şeytani bir şekilde sırıtıyor. Ortam değişmiş olabilir ancak Romario her zamankinden daha çok kendine hakim olamıyor... 


Sizi siyasetçi olmaya iten şey nedir? 

Bana bu konuda ilham veren şey Down sendromu ile doğan kızım Ivy Faria oldu. Ivy şu an 12 yaşında. 
Çocuğumuzla ilgili durumu kavradığımızda eşimle birlikte bizimle benzer durumdaki ebeveynlerle zaman geçirmeye başladık. Arkadaşlarımızdan biri şakalaştığımız sırada bana iyi bir politikacı olabileceğimi söyledi. Bunu ciddiye aldım! 2008'de, şu anki partim olan PSB'ye üye olmak için bir davet aldım. Her şey böyle başladı: Kızımla! 


Diğer politikacılardan farklı olarak 

neler yapmak istiyorsunuz? 

Bir milletvekili olarak her konuda algılarımı açık tutmaya çalışıyorum ancak asıl amacım engelliler için mücadele etmek. Ayrıca eski bir sporcu olarak spor, sağlık ve eğitim için toplumumuzun olanaklarını iyileştirmek. Bugüne kadar doğru adımlar attığımı düşünüyorum. Birkaç yıl önce sistemin dışından geldiğim için insanlar başarısız olacağımı düşünüyordu ama artık görüşlerini değiştirdiler. 
Çünkü önemli işler yapıp, iyi sonuçlar aldım. 


Aslında Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı gibi adını politika ile duyurmayanların işi daha kolay gibi görünüyor... 
Brezilya'da da böyle olabilir mi? 

Brezilya'da çok fazla yolsuzluk var. Gelecek sene Brezilya'da birçok alanda seçimler yapılacak. Umarım 


Yukarıda Senatör 
Romario, ilham kaynağı Ivy ile olan resimlerinin altında çalışıyor 


hepimiz için en iyisi olur ve artık insanlar sokakta kendilerini hırpalamak zorunda kalmaz. Sakın yanlış anlaşılmasın, yürüyüşlere kesinlikle karşı değilim. 
Ancak şu an için kaçırmamamız gereken başka fırsatlar var. İsyan ettiğimiz konuların acısını sandıkta çıkarabileceğimiz bir dönemdeyiz. Doğru kararları vermediğimiz sürece işler sonsuza dek aynı olacak. 


Donald Trump hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Onu başarılı kılan kararlılığıydı. İlkelerini herkesin onaylamadığı kesin ama bildiğimiz bir şey var ki bunun için çabalıyor. Umarım başkanlığı süresince bazı fikirlerini değiştirmeyi öğrenebilir. 


Geçmişiniz siyasi kariyerinizi nasıl etkiledi? 

Her zaman yardımı dokumadı. Futbol artık eskisi gibi değil ancak toplumun büyük bir bölümü hâlâ olumsuz bakıyor. Futbolcuların hayatlarını sadece top, para ve kadından ibaret sanıyorlar. Böyle bir genelleme yapmak yanlış. Ben hâlâ aynı kişiyim ama meclisteki oturumlara katılımım yüzde 100! 
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Gelecekte Rio Belediye Başkanı ya da eyalet valisi olmak gibi bir planınız var mı? 

2024'e kadar senatörüm. Geçen sene kısa bir süre Rio Belediye Başkanlığına adaylığımı koymayı düşündüm ancak partim başka bir aday sürdü. 
Gelecek yıl valilik için bir seçim olacak; birçok insan aday olmamı istedi. Siyaset dünyasıyla ilgili bir şey öğrendiysem o da işlerin çabucak değişebileceğidir. 


Siyasetin futbolla hangi konularda benzeştiğini düşünüyorsunuz? 

Aslında oldukça benzerler. Sahada rakiplerimi ginga (Brezilya'da yetenek anlamına gelen bir terim) ile geçerdim. Siyasette de benzer bir durum var. 
Rakiplerimi benzer bir yöntemle geçiyorum ve kimse bana şantaj yapmaya yeltenmiyor. 


Çılgın partilerin gediklisi olduğunuz için siyasete atılmanızı yadırgayanlar çok muydu? 

Bunun için kimseye kızmıyorum çünkü ben de şaşkınım. Siyasete bu kadar kolay uyum 


sağlayabileceğimi ben de öngörememiştim. Bir 
gecekonduda doğdum ve okulu bitirmedim. 41 
yaşıma kadar futbol oynadım ve bıraktıktan dört yıl sonra, önümde akrabalarımdan ya da arkadaşlarımdan hiçbir örnek olmamasına rağmen bu işe giriştim. Ayrıca partilere hâlâ bayılırım! 


Futbolcuyken ayrıksı düşüncelerinizle bilinirdiniz. Brezilya Futbol Federasyonu ve 

FIFA hakkında neler düşünüyorsunuz? 

(Muzır bir gülümsemeyle) CBF ve FIFA hakkında konuşmaya bayılıyorum! FIFA yozlaşmış bir kurum ancak yeni başkan (Gianni Infantino) iyi işler yapmaya çalışıyor ve umarım gelecekte durum değişir. CBF ise ne kadın futbolunu ne de altyapıları umursuyor. Tek dertleri para, para ve daha fazla para! Brezilya futbolu şu an kötü ellerde ve CBF oyunumuzun kanseri. Buradaki polislere, FB/a, İsviçre polisine, FIFA'ya, CONMEBOL'a, aklınıza gelen herkese kanıtları gönderdim. Ancak ne yazık ki polisimiz ve kurumlarımız yetersiz. » 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İleride FIFA Başkanı olmak gibi bir hedefiniz var mı? 
Hayalim, ilk önce babamla birlikte tuttuğumuz takım olan America'nın başkanı olmak. 
Ardından da CBF başkanı olmak isterim. Tabii bu arada siyaseti bırakacak değilim. 


Gianni Infantino hakkında ne düşünüyorsunuz? Onunla tanıştınız mı? 

Tanışmadım ama FIFA'yı mahveden yozlaşmış insanlara karşı verdiği mücadeleden dolayı ona saygı duyuyorum. CBF'ye karşı tüm belgeleri ve kanıtları ona da yolladım. Umarım gelecekte tanışırız. 


Futbolcu olduğunuz dönemde futbolcular çekinmeden sosyal konularda yorum yapabilirdi. 
Bugünlerde çekiniyor olmalarının sebebi ne? 
Artık futbol, çok fazla paranın döndüğü bir iş haline geldi. Geçmişte Socrates ve Eric Cantona gibi adamlar vardı. Ben futbol tutkusuna sahip son nesildenim. Kazandığım paranın hayatımı kurtardığını asla inkar edemem ama başka meselelerimiz de vardı. 


Kariyeriniz boyunca tartışmalı sözler söylediniz. Bunları önceden mi hazırlıyordunuz? 
En sevdiğiniz hangisi? 

Eğer maçtan önce oturup bunları düşünseydim 


oynayacak vaktim kalmazdı! Hepsi gelişine çıkan sözlerdi. 


Pele emekli olmamı tavsiye ettiğinde “Konuşmadığı zaman o bir şair” demem en sevdiğim olabilir. 


Futbol camiasında tanıdığınız en zeki insan kimdi? 
Johan Cruyrff. Açık ara tarihin en iyi teknik direktörüydü. İyi arkadaştık ve tıpkı benim gibi, herkese karşı dürüsttü. Çoğu oyuncu onun bu özelliğinden şikayet etse de ben bayılırdım. 


En iyi oyuncu kimdi? 
Diego Maradona olmalı. Ona karşı yalnızca birkaç kez oynadım ancak açık ara en iyisiydi. 


CruyfPla Barça'da oynarken sezonun ortasında Rio Karnavalı'na gitme planı yaptığınız doğru mu? 
Evet, doğru. İzin dönemimizdi ancak tüm takım arkadaşlarım Avrupalıydı ve tek Güney Amerikalı 
bendim. Onlar gibi eve gitmek istesem uçakta 1 
buçuk gün geçirecektim! Cruyff da bana bir teklif sundu: “2 gole, 2 gün fazladan izin!” İlk 60 dakikada iki gol attım; maçın sonunda ise hat-trick yaptım. 
Stattan çıkıp doğruca Rio uçağına gitmiştim. 


Rio de Janeiro demişken, Dünya Kupası ve Olimpiyatlardan kalan mirasla ilgili ne düşünüyorsunuz? 

Dünya Kupası mirası falan yok. 
Olimpiyat mirası da yok. Dünya Kupası'nın para israfı olacağını söyleyen tek kişi bendim ve haklı çıktım. Brasilia, Natal, Manaus, Cuiaba, hatta Rio'da bile stadyumlar inşa ettik ancak artık buralarda 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Yukarıda Kısa ve öz cevapların kralı, Brezilya'nın ABD “9”te dünyanın kralı olmasını sağladı 


nadiren maç oynanıyor. 
Hükümet yetkilileri o büyük stadyumlara para harcayarak kendilerini zenginleştirdi. 
Sağlık, eğitim ve güvenlik konularında birçok sorunumuz var ve bunların hepsi stadyum inşa etmekten daha önemli. 


2017'de Maracana'da ortalama her ay yalnızca bir maç oynandı ve Mario Filho'nun heykeli çalındı. 
Futbolun en ünlü stadyumlarından birisinde böyle bir şey nasıl yaşanabilir? 

Bu utanç verici ve üzücü bir durum. Brezilya'nın ve dünyanın en önemli stadyumundan bahsediyoruz. Buna rağmen bazı yetersiz aptallar yüzünden harap olmuş bir biçimde terk edildi. Ne yazık ki her gün daha da kötü bir hal alıyor. 


Eski takım arkadaşınız Ronaldo'nun da CBF başkanı olma planları var. Destekliyor musunuz? 

Hayır, Ronaldo'yu desteklemiyorum. 2014'te Brezilya'daki Dünya Kupası'nda LOC (Yerel Organizasyon Komitesi) üyesiydi, bu yüzden asla benim desteğimi alamayacak. Onun yozlaşmış olduğunu söylemiyorum ancak LOC'a katılmayı kabul ettiğinde tekrar düşünmesini önerdim çünkü orada yaşananlardan ötürü birçok sorun vardı. Beni görmezden geldi. LOC'un bir parçası olarak birçok iyi iş yapabilirdi ancak hiçbir şey yapmadı. Sorunlara sırtını döndü. 


Futbolculuk kariyerinizdeki en gurur 

duyduğunuz an hangisi? 

1994 yılında Amerika'da Dünya Kupası'nı kazanmak. 
Çoğu insanın düşündüğünün aksine finalde oldukça sakindim. Evet, penaltı atışları sırasında gergindim çünkü milli takımda hiç penaltı atmamıştım. 
Penaltılara hiç çalışmadım. Bu kadar önemli bir maçta penaltı atışlarında yer almak gergin bir tecrübeydi. İşler de bizim için iyi gitti. 24 yılın ardından sonunda bir kupa kazanmıştık. Ülkedeki tüm sorunlara rağmen taraftarlarımız gülümseyebiliyordu. Kafamdaki en canlı anı da kupayı Dunga'dan alıp kaldırmam. 


Milli takımda Dunga için ters giden neydi? 

Dunga arkadaşımdı ancak birkaç yıl önce İtalyan medyasına bir röportaj verdim ve Dunga hakkındaki cevabım kötü bir şekilde çevrilmişti. Dunga da dava açacağını söyleyerek beni tehdit etti. O zamandan beri görüşmüyoruz. Selecao'daki ilk döneminde onu destekledim ancak ikincisinde hayır. İlk döneminde berbattı. Oraya geri dönmesine izin verilmemeliydi. 
Bunu hak etmedi. 


Büyük bir siyasetçi mi yoksa büyük bir futbolcu mu olarak anılmak istersiniz? 

Bu cevabı düşünmek için epey vaktim var (gülüyor)! Hissettiği her şeyi cesurca söyleyen, iyi bir arkadaş ve iyi bir baba olarak hatırlanmak isterim. Çok iyi bir siyasetçiyim ancak ceza sahasında tüm zamanların en iyisiyim. e 


ya ROMARID 
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“2014 DÜNYA KUPASI'NIN 
PARA İSRAFI OLACAĞINI SÖYLEYEN TEK KİŞİ BENDİM 

VE HAKLI ÇIKTIM” 


FourFourlwo 


YOMMAMMA''IMINDAMMMDMAAMMM0IIIAAMAIAIAIAIM“AI'EIMAMAL DB 


Sezon bittiğinde Galatasaray'ın transfer işleriyle ilgilenen temsilcisi Mustafa Yürür evine kadar gidip, Fatih'i Istanbul'a getirdi. Transfer için el sıkışıldı ama imza için transfer döneminin beklenmesi gerekti. Sözler verildi ama kulüpten uzun süre ses çıkmadı. Tam umudunu kesmişti ki transferin son günü devreye Metin Oktay girdi. Adanalı'nın alamet-i farikaları Taçsız Kral'ın da kulağına gelmişti. Futbolcunun babasından icazet alma işi ona düştü. Şartları konuşmak, pazarlık yapmak söz konusu olmadığı gibi, Talat Terim “Oğlumu Adana'dan kurtar” demişti. “Para falan istemiyoruz.” 

21 yaşında İstanbul'a gidip 
Galatasaray'a ikiletmeden imza atsa da rüya başladığı gibi devam etmedi. Adana'dan ilk defa ayrılıyor, Istanbul'u ve etrafındaki kalabalığı ürkütücü buluyordu. 
Babasını arayıp “Transfer parasını geri ver, ben burada yapamıyorum” demesi fazla uzun sürmedi. Tabii babasının bu teklifi reddetmesi de! 

İlk yılında İslam Çupi'nin dediği gibi bir neon gibi parlamamıştı, TSYD Kupası'nda forma şansı bulup ilk golünü Beşiktaş'a attı. 
Ikinci yılında kendini toparlayıp Coşkun Özarı tarafından Milli Takım'a davet edildi. Kaptanlığa kadar yükselmesi bir yılını almamıştı. Tabii bu işte tecrübesi vardı; zira ilk kaptanlık deneyimini 
17 yaşında Adana Demirspor 
genç takımında yaşamış; daha sonra da Genç ve Ümit Milli Takımların yanı sıra Galatasaray'da liderliği ele almıştı. 

İlk yılındaki ürkekliğinin yerini, zamanla altın kolye, künye, saat ve üst düğmeleri açık gömlekler aldı. Artık kimseye “Eyvallah”ı olmayan bir adamdı! Her maçta ilk 11 oynuyor, kendisinden yaşça büyük futbolcuların olduğu takımlara liderlik ediyor, basının hakkında ne yazdığını umursamaz görünse de kendisini kabadayılıkla eleştiren gazetecilerin isimlerini daha sonra intikam almak üzere belliyordu. 1970'te Galatasaraylı yöneticilerle de anlaşmazlık yaşadı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den gelen astronomik tekliflere karşılık Galatasaray'a 1 milyon lira ücret istediğini, tek kuruş pazarlık yapmayacağını söylemişti. “Kabul edildiği takdirde kalırım, edilmezse başka bir kulübe, daha iyi şartlarda transfer olmama anlayış göstereceklerini düşünüyorum.” 

Çekişme de bundan sonra 


a nde 


başladı. Yönetici Turgan Ece, gazetecilere 

“1 milyon 200 bin lira teklif ediyoruz ama kabul etmiyor” demişti. Bunun üzerine Terim, “Vergileri de bana yıkıyorlar ama!” 

diye veryansın etti. Neyse ki gündem bu tartışmayla günlerce meşgul edilmedi. Kaptan istediğini aldı, konu kapandı! 


“Ayaklarını topla, ben Türkiye'nin Allah'ıyım!” 
Transfer meselesi kapansa da içinde Fatih Terim isminin geçtiği haberler bugün de olduğu gibi basın için geçer akçe olmaya 


Sinirli olmadığı zamanlarda iyi bir arkadaştı 


MANASI 


devam etti. Bunlardan birinin başlığı şöyleydi: “Fatih, Gündüz Aktuğ'u dövdüğü iddiasıyla aranıyor!” Emniyet müfettişi ve Galatasaray yönetim kurulu üyesi Aktuğ önce darp raporu almış, sonra da Emniyet Müdürlüğü'ne gidip “Kabadayı” hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

“Bir işimi halletmek için Galatasaray Kulübü müdüriyet odasındaydım. O sırada odaya yakası bağrı açık ve ayakta duramayacak kadar sarhoş bir genç girdi. Bana “Ayaklarını topla, ben Türkiye'nin Allah'ıyım? dedi. 
32 yıllık kulüp üyesi ve yaşça 
ondan büyük olmama rağmen 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oynanan lig maçında muhabirleri 


Uzun yıllar tüm kadro tartaklamaktan hakkında bir 


fotoğraflarında 


yerini aldı dava daha açılmıştı. 
7 “Galatasaray'ın tek 
A Adana Demirspor'da (Sorunu benim” iğ saç stili çok daha 1980 uğursuz bir yıldı. Takım Yi farklıydı! şampiyonluktan uzun süre uzak 


kalmış, 1979-80 sezonunda olmadık mağlubiyetler alınmıştı. 
Tüm bunlar da kaptanı her zamankinden daha gergin hale getirdi. Teknik direktör Turgay Şeren'in kulağına, futbolcusunun kendisini eleştirdiği gelmiş, güven problemi yaşanmaya başlamıştı. 
Ne dediyse hocasını kendisine inandıramadığı için sonunda gemileri yaktı! 

“Galatasaray'ın tek sorunu ben olduğum için aradan çekiliyorum. 
Bir daha antrenmanlara çıkmayacağım. Tatile gidiyorum. 
Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var. 20 arkadaşımın iki günde bir toplanmasına gönlüm razı olmuyor Bugüne kadar 
' hocamızla anlaşmazlığım olmadı. Dost meclislerinde biraz hissi kararlar aldığını söylemiştim. Bu basına yansıyınca bana iki günde bir bu konuyu sormaya başladı.” 

Dediğini yapıp birkaç gün ortadan kayboldu. Şeren gazetecilere “Bu, Galatasaray'ı içten çökertmeye yönelik bir davranıştır” diyordu. “Fatih beğendiğim bir futbolcu ama adıyla anılan dedikoduları açıklamakla yükümlü.” 

Bir sonraki açıklama ikisinin birlikte verdiği “Galeyana gelmeyeceğiz, kulübe zarar vermeyeceğiz” oldu. Küme düşme söylentileri ayyuka çıksa da Fatih Terim tam idmanlara başlamıştı ki Turgay Şeren görevinden ayrıldı. 


dediğini yaptım ama tatmin olmadı. Kavga çıkarınca yöneticilerden birini aradım, “Aman onu affet, hafta sonu maçımız var dedi. Kendisini şikayet ettiğimi duyunca iki arkadaşını daha yanına alıp beni öldüresiye dövdü. Dayak sırasında yüzüğüm ve üzerimdeki yüklü miktarda para da kayboldu. Sonra arabaya binip kaçtılar.” 
Tutuklama kararından sonra Fatih maç kadrosundan çıkarıldı. 
Yöneticilerin devreye girmesiyle ilk mahkemeden sonra olay, yerini yenilerine bıraktı. Milli formayla çıktığı Malta maçında rakibine tokat atmış, Bursaspor'la 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Gelen gideni arattı... Brian Birch önce onu izin almadan Adana'ya 


gittiği için para cezasına çarptırdı. 


Kaptan, “5-0'lık Fenerbahçe yenilgisinden sonra moralim bozuldu ve izinsiz gittim. 
İstedikleri kadar ceza vermekte haklılar, suçum büyük” diyerek boynunu uzatmıştı. “Birch antrenmana alırsa kaldığım yerden devam ederim, etmezse Belgrad'a gider tek başıma 


midi 


çalışırım. Her önüme çıkan nasıl bu kadar fark yediğimizi soruyordu, dayanamadım.” 

Bu açıklama Birch'ü tatmin etmemiş olmalı ki futbolcusunu antrenmana almadı. Terim, amatör takımla da olsa çalışmaya devam etmek istemişti ama o da kabul olmadı. Burada devreye yöneticiler üzerinde bıraktığı “Olmazsa olmaz” izlenimi girdi ve her zamanki gibi işe yaradı! 


Futbolculuğunda kolyesinden hiç vazgeçmedi 


“Futbolu bırakmak istiyorum” 
Lig bittiğinde sıra Milli Takım'a geldi. 27 yaşındaki Fatih, 50'nci maçına çıktıktan sonra ilk kez kesik yemişti. Teknik direktör Özkan Sümer kadroyu Trabzonsporlu oyunculardan kurmuştu, beş Trabzonlu daha alıp kadroyu tamamlayabilirdi, ne de olsa Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolcuların yüzüne bakmamıştı! 
Bu sitem işe yaramadı ama birkaç ay sonra yeniden kadrodaydı. 
Galatasaray'da durum rutindi. 
Şampiyonluk bir türlü gelmiyor, Fatih'in gerginliği sürüyordu. Onu körükleyen şeylerden biri de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de maç kazanamıyor olmasıydı. Aralık 1980'de oynanan maçın ilk yarısında Galatasaray 1-0 öne geçti. Fenerbahçe kötü bir sezon geçiriyordu ve bu fırsatı kaçırmamak gerekti. Sinirler gerildi. Devre arasında Fatih ile Ali Kemal Denizci birbirine girdi. 
Onları ayırmak için devreye giren polisler de kavgadan nasibini almıştı. Fatih'ten yumruk yiyen polis memuru şikayetçi olduğu için olay mahkemeye taşındı. 
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OLDUĞUM İÇİN ARADAN GEKİLİYORUM. 
ANTRENMANLARA ÇIKMAYAĞAĞIMI" 


Fatih 75 günlük hapis cezası aldı. 


Daha sonra şikayet geri çekildiği için ceza 7.500 liraya çevrilmişti. 
Bu hengame devam ederken 
1981 yılının sonunda “Fatih” 
markalı spor mağazasını açtı. 25 
kişinin çalıştığı atölyesinde eşofman üretip kulüplere satıyordu. Bir yıl sonra Fulya Aksu'yla evlenip hayatını düzene sokmuştu ama yine de her şey güllük gülistanlık değildi. 


1983 yılında Raşit, Eser, Öner, 
Haydar, Ahmet ve Fatih, kampta alkol aldıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Fatih, arkadaşlarından farklı olarak Özkan Sümer tarafından kadro dışı bırakılmıştı çünkü Samsunspor'la oynayacakları 


maç öncesi kampı izinsiz terk etti. 


Sonrası malum, affedildi... Ancak fazla uzun sürmeden eski 


takımına karşı oynadığı maçta 


ei ei e ei | 
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Şampiyonluk yaşayamasa da çok kupalar kaldırdı 


Dik vi 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rakibi Erol Togay'ı kafayla yere serip dişini kırdı. 86'ncı dakikada 3-0 mağlup durumdaki Galatasaray 10 kişi kalmıştı. Aynı sezon oynanan bir Fenerbahçe maçından sonra rakip futbolcu Suad Karalic'i tokatladığı için iki maç ceza aldı; Galatasaray Lisesi'nin pilav gününde arabasını okulun önüne park etmesine izin vermeyen polise saldırdığı için karakolluk oldu. Ve sonunda Şubat 1984'te Antalyaspor'la oynanan maçta hakeme tükürüp sahadan polis zoruyla çıkarıldı. 
Cezası beş maçtı. 

Galatasaray yönetimine mektup yazıp “Futbolu bırakmak 
istiyorum” dediğinde 32 
yaşındaydı. Ona kalsa 37 yaşına kadar oynardı ama bırakmak zorunda kaldı ve futbol kariyeri boyunca lig şampiyonluğu yaşayamamasını tesadüflere bağladı. Bundan sonra tek istediği, Fenerbahçe'yle bir jübile maçına çıkmaktı. Olmadı. 
Ağustos 1985'te oynanan Trabzonspor maçına Türkiye'de daha önce görülmemiş şekilde helikopterle gelip 15 dakika oynayarak futbola veda etti. 
Galatasaray formasıyla çıktığı 327'nci maç, Ibrahim Tatlıses'in şarkısıyla bitti ve yeni hayat böylece başladı! 
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Franz Beckenbauer küçük bir yemek masasının başında ayağa kalktı ve “Şu an aramızda gerçek bir kahraman var” dedi. “Uçaktan korkuyor ve takımı için Türkiye'den buraya karayoluyla geldi!” 


Yazı Hilal Gülyurt İllüstrasyon Mehmet Özdemir 


ayern Münih kulüp başkanının bu sözleri söylemesinin üzerinden 18, “Kahraman”ı kaybedişimizin üzerinden bir 
yıl geçti. FFT ekibi, 71 
yaşındaki Süleyman Seba'nın 5.000 kilometrelik yol hikayesini yolculukta yanında olan Erol Kaynar, onların peşine düşüp Münih'e kadar gelen Ömer Güvenç ve Ümit Kül'den dinledi. 
Beşiktaş, Eylül 1997'de ön elemelerde Slovenya'nın Maribor takımıyla karşılaşmış, ilk maçta golsüz berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 yenerek 


tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. 
Ilk maç deplasmanda oynanacak, rakip Bayern Münih olacaktı. 
Karşılaşmanın detayları belli olur olmaz kulüp yöneticileri bir eksikle uçak biletlerini almış, tüm hazırlıklarını yapmıştı; başkan, Münih'e gitmeyecekti. 

Kaynar o günü “Hepimiz bir olsak da kestirip attı. “İlaç alırsın” dedik, *2 saat uyursun” dedik ama dinletemedik” diye anlatıyor. “Ben de en son “Hayır! diye bağırmasından sonra susmuş, başıma geleceklerden habersiz 


yanında oturuyordum. >< Yöneticilerden biri “Başkanım, <A 


Beckenbauer sizi özel olarak davet — etmiş, sizin için bir yemek © 


verecekmiş. Ona ne diyeceğiz?” 


diye sorduğunda işler değişti. AŞ Bana şöyle bir bakıp “Gider miyiz?” — dedi. “Gideriz abi” dedim. Ne - 


bileyim! Meğer arabayla gitmekten bahsediyormuş. Olan olmuştu artık, ona “Hayır diyemezdim.” 

Seba gibi kendini ön plana çıkarmaktan hazzetmeyen bir başkanın peşindeki iki gazetecinin yola çıkışı da ani olmuş. » 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SÜLEYMAN 
SEBA 


| Süleyman Seba'nın 


i yol 


“00 YOLLARDAN DEFALARCA GİTMİŞLER, BİZ BİR ŞEY 


ANLAMIYORUZ! SONUNDA KAYBOLDUK ZATEN!” 


“Benimki tamamen tesadüf oldu” diyor Güvenç. “Süleyman abinin uçağa binmeyeceğinden emin olduğum için gitmez diye düşünüyordum. Erol abiyi arayıp kaç uçağıyla gideceğini sordum. O da 'Ne uçağı Allah aşkına” dedi. 
Ağzından kaçırdı, yoksa hayatta söylemez! “Aman haa, gelmeye kalkma!” deyince ben de “Ne işim var ya! O yol arabayla çekilir mi! 
dedim. Oysa o sıra Televole'yi yapıyoruz. Bu işdetam Televole'lik! Hemen Şansal Büyüka'yı aradım. “Hazırlıklarını yap, gidiyorsun” dedi.” N 

Hazırlananlardan biri de Ümit Kül. “Normalde başka bir kameraman gidecekti. Onun bir işi çıkmış, beni aradılar. Vizemin olmadığını söyledim ama “Sırbistan'a kadar gider, oradan dönersin” dediler” diyor. 

Bu arada Kaynar kendisine bir yardımcı aramaktadır. “Süleyman abiye “Gideriz” dediğim günün 


gecesinde sabaha kadar uyuyamadım. Onu vazgeçirmeleri için araya başkalarını soktum ama dinlemedi. “Bir şoför bulalım” dedim, karşı çıktı. Sonra aklıma Avusturya'da yaşayan bir tanıdığım geldi. Onu araba kullanırken bana yardım etmesi için İstanbul'a çağırdım. 
Süleyman abiyle yiyeceğimiz bir yemeğe onu da götürüp, “Abi senin köyündenmiş” dedim. Neyse ki uzaktan da olsa akraba çıktılar. 
Ben de ortamın sıcaklığından faydalanıp “Avusturya'ya gidecekmiş, bizimle gelse ya. 
Arabayı kullanmama da yardım eder diye bir şekilde kabul ettirdim. Yoksa o kadar uzun süre arabayı tek başıma nasıl kullanayım?” 

Ancak Kaynar bir sorunu hallettiğini düşünürken karşısına yenisi çıkar. “Hasan'la yemekten ayrıldıktan sonra hazırlık yapmak için bir alışveriş merkezine gittik. 


Altta 
Gazetecilerden kurtulmak hiç kolay olmadı 


ORLAND. CARD 
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Bir çıktık ki bizim arabanın arka farını kırmışlar. O saatte tamirci bulmam mümkün değil, sabah 8'de Süleyman abiyi evinden alacağız ve Avrupa'da kırık farla gezersem ne olacağını çok iyi biliyorum! Baktık olacak gibi değil, şeffaf bantlarla farı parça parça yapıştırdık.” 


Ve ertesi sabah, büyük gün! 
Kaynar, Seba'yı almak için geldiğinde Güvenç'in sürpriziyle karşılaşır. “Kaçta yola çıkacaklarını bilmediğimiz için sabahın köründe evinin önüne gidip beklemeye başladık. 
Arabamı yeni almışım, ilk defa otomatik vites kullanacağım, Erol abinin son model ciple gideceğini ve Süleyman abinin bizi kabul etmeyeceğini biliyorum. Şehir içinde bile araba takip etmek zor. 
Biz uluslararası yol gideceğiz, hem de istenmeyen birisi olarak! 
Neyse ki bizi görünce sadece yolcu edeceğimizi düşünüp bir şey demedi.” Kaynar onunla aynı fikirde değil. “Ona öyle geliyor! “Kim haber verdi bunlara? Nereden duydular?” 
diye köpürdü!” 

Seba'nın takip edildiklerini anlaması epey zaman alır çünkü arkadaki araba onlara görünmemeye çalışmaktadır. 
Ne var ki Bulgaristan sınırına 

yaklaştıklarında Seba onların 

farkına varır. “Arkamızdan geldiklerini görünce gerçekten çok sinirlendi. 


BEIN İ 


Vi 


Bana “Bas! Bas! Kurtul şunlardan" diye bağırmaya başladı. Ben de gaza bastım!” 

Güvenç de o anı hatırlayınca heyecanlanıyor. “Bizi fark edince Erol abinin başını yiyeceğini, bizi atlatmak isteyeceğini tahmin ettim, ben de basmaya başladım.” Kameramanı da onu doğruluyor. “Bassan ne olacak! 
Onların altında son model cip var, bizde sıradan bir araba. Bir de o yollardan defalarca gitmişler, biz tabelalardan bir şey anlamıyoruz! 
Sonunda kaybolduk zaten.” 

“Bir taraftan gaza basmak zorundaydım ama gözden kaybolduklarında da kaza yaptılar diye evhamlanıyordum” diye anlatmaya başlıyor Kaynar. 
“Benzin almak için durduğumuzda Süleyman abiye “Bizi yakalamaya çalışırken ölecekler. Artık dönecek halleri 

yok. Bırakalım kaçmayı” dedim. 
Biraz yumuşadı, o sırada bizi buldular da rahatladım.” 

Güvenç'in sevinciyse fazla uzun sürmemiş. “Biz de benzin alalım diye durduk, Süleyman abi bir şey demedi. Aldığımız yakıtın parasını vermek için gittiğimde 'Küüt” diye bir ses duydum. Ümit, sen al arabayı, otomatik vites diye becereme, git öndeki arabaya vur! 
Neyse ki iki arabada da çok hasar yoktu.” 

Sonunda Bulgaristan sınırına ulaşırlar. Öndeki arabadan inen Seba, elindeki pasaportu sallayarak “Ben gidiyorum efendi, seni görelim!” diye eğlenir. 


Uğradığı her şehirde krallar gibi ağırlandı 


SÜLEYMAN 
SEBA 


“SABAH UYANDIĞIMDA 
SÜLEYMAN ABIYI 
BULAŞIK YIKARKEN 
GÖRDÜM" 


Erol Kaynar, Çatalca'daki evinde Seba'yı ağırladığı günlerde yaşadıklarını unutamıyor 


“Çatalca'da bir evim vardı. 
Fırsat buldukça oraya gitmek isterdi. Bir bayram, kız arkadaşımla oraya gitme planı yapmışım; Süleyman abi bir telefon ediyor, ikimiz gidiyoruz. 
Neyse ki kız arkadaşım da Süleyman abiyi çok seviyordu. 
Ev işlerini yapan bir yardımcım vardı. Süleyman abi bir keresinde 'Bu kıza günah, biz yaparız” dedi. “Televizyonu açma, radyoyu açma, gazete de gelmesin” derdi. Sabahtan akşama sohbet! 

Bir akşam yine yedik, içtik. 
Sabah uyandım, mutfaktan sesler geliyor. “Galiba bizim kız geldi” dedim. Aşağıya bir indim, Süleyman abi bulaşık yıkıyor. 
Bulaşık makinesini de kullanmıyor, elinde sünger köpürtüyor! “Abi ne yapıyorsun?” dedim ama çoktan bir ton şeyi yıkamış. 
Onunla geçirdiğim her anla gurur duyuyorum. Bizi yolda görenler “Beşiktaşlı değilim ama sen bizim de başkanımızsın!? diye bağırırdı.” 
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| "O yollardan defalarca gitmişler, biz bir şey 
V anlamıyoruz! Sonunda kaybolduk zaten!” 


Memurluğundan dolayı sahip Gazeteciler de duramıyoruz. Gittiğimiz yolu da olduğu diplomatik pasaporta Almanya'da da sürekli Türk TIR şoförleri kullandığı güveniyordur. Ancak işler umduğu ( etrafından eksik için her yerde “Kuru fasulye-pilav” gibi gitmez. Polis, pasaportunu olmadı tabelaları var. Neyse ki sonunda 


alıp “Vize?” diye sorar. 

Kaynar açıklıyor: “Ben normal pasaportum var diye vizelerimi aldım ama kulüp müdürümüz, Süleyman abiye “Size vize sormazlar? demiş. Kaldık mı öyle! 
Adamlar almıyor. “Kendisi Beşiktaş kulübünün başkanıdır, yardımcı olamaz mısınız?” Maça yetişmemiz gerekiyor dedim. Bizi konsolosluğa gönderdiler ama akşam olmuş. Hafta sonu, kapı duvar!” Geceyi Bulgaristan'da geçirmek zorunda kalırlar. 

Bulgaristan o dönem bağımsızlığını ilan edeli yedi yıl olmuş, iç karışıklık devam etmekte... Arabaların başına bir iş gelmemesi için pahalı otellerden birine gidip sabahı beklerler. Ertesi gün erkenden konsolos bulunur ve vize işi halledilir. 


“Sabahın köründe yola düştük, acıktık ama başkan durmadan biz 


durdular” diye anlatıyor Kül. 
Kaynar devam ediyor: “Kuru fasulye-pilavı anladılar ama Süleyman abi tutturdu soğan da getirsinler! Bir de cücüklü soğan! 
Kırıp yiyecekmiş! Adamlar Yugoslavcadan başka bir şey bilmiyor, gel de bunu anlat! 
Garsona Almanca, Türkçe, İngilizce söylüyoruz ama katiyen anlamıyor. Süleyman abi devreye girdi.” Gerisini Güvenç anlatıyor: “Masaya döndüğümüzde “Soğanlar nerede?” dedi. 
“Anlamıyorlar” dedik. “Çağırın, ben anlatırım” dedi, garsonlardan birini çağırdık. Eliyle masaya soğan koyuyormuş gibi yaptı, üstüne vurdu, içinden cücüğü aldı, ağzına attı, ağzı yanmış gibi yaptı... Adam anladı biliyor musun? Soğanı getirdi, yedik.” 

Yemekten sonra küçük molalarla Avusturya sınırına ulaşırlar. O sınırda da bir vize krizi yaşanır ama bu sefer başrolde Seba değil, kameraman Ümit Kül var. “Herkes geçti, ben kaldım. 
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Hasan abi sağ olsun, orada yaşadığı için görevlilere durumumuzu anlatıp bir haftalık vize aldı. O sırada Süleyman abi de yanımızda duruyordu. İşimizi hallettik, tam ayrılacakken arabanın bagajından iki çanta çıkarıp adamlara verdi. Çantaları yanımızda açtılar, içinden Beşiktaş flamaları, bayrakları, atkıları çıktı. İzni Beşiktaş'ın maçına gittiğimiz için alabildik, o da bunun altında kalmadı.” 

Güvenç'in de buna ekleyecekleri var: “Kaza yaptığımız benzin istasyonunda kendime bir şeyler almak için kasaya gittiğimde elimi tuttu, hiçbir şey almadığı halde parayı o ödedi. Bir de cebinden para çıkarması var; ortalık yerde para göstermemek için iki büklüm!” 


Bu şekilde peş peşe Avusturya'ya kadar giderler. Tek kişilik destek kuvvet Hasan Özkan onları yaşadığı şehir olan Graz'da, orman içinde bir restorana götürür. “Kahraman” burayı çok sevdiği için bu kez acele etmez ama bunun başka bir sebebi daha vardır. “Eylül ayı olmasına rağmen hava çok sıcaktı. Biz de araba kullanırken klimayı hiç 


kapatmadık. Süleyman abinin de bir huyu var, asla arkada oturmaz. 
Yol boyunca klimadan rahatsız olmuş ama söylememiş. Burnunu silip öksürmeye başlayınca fark ettim. O kadar üzüldüm ki anlatamam” diyor Kaynar. “Çünkü bencillik yapacak bir insan değil, bunu benim düşünmem gerekirdi.” 

Sonunda Münih'e vardıklarında onları kalabalık bir protokol karşılar. Türkiye'den milletvekilleri, bakanlar, kulüp yöneticileri... 
Franz Beckenbauer'in Süleyman Seba onuruna verdiği yemekteyse sadece yedi kişi vardır. Bir sonraki gün oynanan maçta Beşiktaş 2-0 yenilir ve Seba aynı kadroyla bu kez dönüş yoluna çıkar. 

Kaynar “Dönüşte unutamadığım bir şey var” diye anlatmaya başlıyor. “Yugoslavya'dan Bulgaristan sınırına geçerken bir tane küçük baraka vardı. 
Yugoslavya'nın Free Shop'u! 
Alışveriş yapmak için durdum. 
Süleyman abiye de istediği bir şey olup olmadığını sordum. Cebinden küçük bir kağıt parçası çıkardı. 
Üzerinde bir kadın parfümü ve bir sigara adı yazıyor. “Şunların fiyatına bak, bana söyle ama sakın sormadan alma” dedi. 
Arabadan indik, kapının önündeki kayaya oturdu, bir sigara yaktı.” 
Güvenç “Bize de gün doğdu, kayıt 


Süleyman Seba, yol boyu herkese 
Beşiktaş 

flamaları hediye 


SÜLEYMAN 


yapmaya başladık” diye araya giriyor. 

“Süleyman abi emekli maaşıyla geçinen bir adam, cebindeki paranın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum” diyor Kaynar. 
“Kağıtta yazanlar da oldukça para tutuyor. İçeri girip fiyatlara bakıyormuş gibi yaptım. Yarısı kadar para söyledim. O zaman da mark geçiyor, bir de onu çevirttirdi. “Bana bak çok az bu, beni mi kandırıyorsun sen" dedi. 
“Burada vergi yok abi, ondan ucuz' diye ikna ettim. Çıkarttı parayı verdi de aldım.” 

Son sözü alan Ümit Kül, Seba'nın “Cuma namazı kılacağım” diye tutturmasını hiç unutamıyormuş. 
“Hiç kaçırmazmış. Graz'da bir 
camiye gitmek için yolumuzu 4 
saat uzattık. Sonra bir an önce Türkiye'ye varmak için sabırsızlandı. Yine gaza yüklenmeye başladılar. Biz de Kapıkule'den girişini çekelim diye önlerine geçtik, çekim için yerleştik. Bir baktık, başkanın arabasını durdurdular. Görevlilere “Ne yapıyorsunuz? Diplomatik pasaportu var, Beşiktaş başkanı” dedim ama dinlemediler. 
Bagajda, arabanın içinde ne varsa dışarı çıkarıp tek tek aradılar. 
Ağzını açıp tek kelime etmedi. Biz söylenince de “Bırakın işlerini yapsınlar dedi.” 
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SNVINĞ8dOHd3d 


USTALIK 


Küçükken izlemeyi en çok sevdiğin pasörler kimlerdi? 
Pep Guardiola ve Lothar Mattheus dönemlerinin en iyi pas veren oyuncularıydı. Paul Scholes da saygı duyduğum harika bir oyuncuydu. 
Günümüzde ise en iyisi 
Toni Kroos. 


Pas verme konusunda ustalığını ne zaman fark ettin? 

Futbol oynamaya başladığımdan beri oyunum çok fazla top sürmek ya da topu alıp gol atmaktan ibaret değil; sahanın ortasında olup, kısa veya uzun paslarla topu sahanın bir tarafından öbür tarafına dağıtmaktı. 


Sence şık bir pas, gol atmak kadar tatmin edici mi? 
Diğerlerini bilmem ama bana harika hissettiriyor! Topa vurduğum anda iyi ya da kötü bir pas attığımı anlarım. Daha ilk milisaniyede topa doğru vurup vurmadığımı bilmek için ayağımdaki hissi çok iyi analiz ederim. Topun doğru hız ve yükseklikte gidip, takım arkadaşımla doğru zamanda buluşmasına bayılıyorum. 


Kariyerin boyunca pas verme yeteneğini ne kadar geliştirdin? 
20 yaşımda verdiğim paslarla, 35 
yaşımda verdiklerimin kalitesi tamamen aynı ancak oyun anlayışım değişti. Şimdi daha olgunum ve topu nasıl dağıtacağımı daha iyi biliyorum. 


Farklı tipte oyuncularla oynarken stilini değiştirmek zorunda kaldın mı? 

Tabii ki. Kime pas verdiğimi bilmek benim için çok önemli. 
Bazı oyuncular topu ayaklarına ister, bazıları ise önlerine doğru. 


Bazıları topun sağ ayağına atılmasını ister, bazıları ise sol ayağını tercih eder. Bu ufak detaylar büyük farklara neden olabilir ve takım arkadaşınıza avantaj sağlamanız gerekir. 


Orta sahada pas atacağın boşlukları daha net görebilmek için kullandığın taktikler var mı? 

Sezgileriniz sayesinde topla geçirebileceğiniz süreyi uzatabilirsiniz. Ne yapacağınıza karar vermek için topun ayağınıza gelmesini 


“İyi bir pasör olmak için takım arkadaşlarınızı 


çok iyi tanımanız gerekir” 


bekliyorsanız artık çok geç demektir. Alanınızı 

bilmeniz gerekir. Eğer bunu anlarsanız, çok fazla koşuşturmanıza gerek kalmaz çünkü akıllıca koşmuş De olursunuz. ği $ 


Topa LA 


vuruş şeklini geliştirmek için diğer sporlardan faydalandın mı? 
Topla oynanan tüm oyunları severim. 
Koordinasyon ve vuruş teknikleri futbola da aktarılabiliyor. 
Tenis ve 


XABI ALONSO 


Pas Ustası sizlere diğer sporları takip ederek oyun zekanızı nasıl yükselteceğinizi öğretiyor 


basketbol oynamayı severim, zaman zaman golf de oynarım. 


Orta sahada kısa pas yapmayı mı yoksa uzun pasla oynamayı mı tercih edersin? 
Hangi takımda oynadığıma bağlı. Real Madrid'de oynadığım dönemde Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Gareth Bale ve Karim Benzema önümde oynuyordu. Topun boşluklara yollanmasını severlerdi. 


Buna alıştıktan sonra milli takımdaki arkadaşlarınla oynamaya başladığında zorlanmıyor muydun? 

Üç gün sonra ise Andres Iniesta, Xavi ve David Silva ile birlikte İspanya'da oynardım ve daha çok kısa pas kombinasyonları yaparak 
avantaj sağlamak için 3'e 2 
pozisyonlar yaratırdık. 
Boşluklar bulup kontra atak yapmazdık. İyi bir pasör olmak için takım arkadaşlarınızı çok iyi tanımanız gerekir. Bu her 


en şeyi değiştirir. 
LL d 
-i Bugüne kadar verdiğin tüm paslarının arasında hafızana kazınanlar var mı? 
Topu ağlarla buluşturmak asla benim işim olmadı. Benim işim topu ağlarla buluşturacak takım arkadaşlarıma pas vermekti. Bu daima yapmaktan keyif aldığım bir şeydi. 


PERFORMANS 


İş hastası oyuncu, kariyerini belirleyen anları seçiyor 


Çocukluk kahramanları 
Zinedine Zidane, 
Ronald Koeman ve 
Fernando Redondo. 


En gurur duyduğu 


gün 
Real Sociedad'daki ilk maçım. 


En mutlu anı 
2010'da İspanya ile 
Dünya Kupası'nı kazanmak. 


En büyük pişmanlığı 


Real Sociedad ve 
Liverpool ile lig şampiyonluğunu, 
Bayern Münih ile 
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanamamak. 


En kötü gecesi 
Geçen sezon 
Şampiyonlar Ligi'nde 
Real Madrid'e kaybetmek. O kupa son şansımdı! 


Alternatif kariyeri 
Ekonomi. Çünkü bunun eğitimini 

gördüm. 


Futbolun onun için anlamı 
Hayatım. Bu oyunu yoğun bir şekilde yaşadım ve sonsuza dek seveceğim. 


FourFourTwo.com.tr 69 


Interview Alec Fenn 


Büyüleyici bir kariyere sahip olan Joga Bonito'nun kralı, aynı sahada bulunduğu oyunculardan bir ilk 11 yapıyor! 


CARLES PUYOL gö Puyol, her zaman vr benim kaptanım 

olarak kalacak. 


Harika bir defans oyuncusu olmasının'yanı sıra, karakter olarak futbol dünyasında görebileceğiniz insanların çok üzerindeydi. Insanlar, Barcelona'nın tiki-taka başarısından bahsederken bunun rol modellere, güvene ve sadakate bağlı olduğunu unutuyorlar. Puyol olmasa, PAOLO bildiğimiz icad olmaz 


MALDINI 
«wa Barcelona'da 
<< olduğum dönemde 
—” Messi18 yaşındaydı. 


O zaman bile dünyanın en iyisi olduğunu biliyordum. Bugün kimse onun seviyesinde değil. 
Topu ayağına yapıştırırcasına 


FRANK ZINEDİNE Şi 
LAMPARD benim omuzlarımda kutlarkenki fotoğrafını gördüğümde hâlâ duygulanırım. 


1999 yılında Brezilya 
için ilk maçımı oynadığımda 


idolüm Ronaldo'ydu, 18 yıl sonra hâlâ aynı hislere sahibim. Messi, kendisine yaptığım katkılardan bahsediyor, bunun için müteşekkirim. Fakat bu büyük oranda Ronaldo'da gördüğüm rol modelliğin eseri! 


Röportaj Mauro Fernandes 


THE GAFFER THE SUBS 


FRANK RIJKAARD 

Barcelona'da yaptıklarıyla büyük CLAUDE 

bir övgüyü hak ediyor. Bir MARCOS MAKELELE RIVALDO centilmen, taktisyen ve psikolog. 
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NEHİR 


adece size özel, 


Havalimanındaki özel güvenlik noktalarından vakit kaybetmeden geçecek, 30 gün boyunca otopark ve vale hizmetleri için ücret ödemeyecek, transfer hizmetinden yararlanabilecek, lounge'larda konforun keyfini çıkaracak, duty free'de indirimlerden yararlanabilecek, havalimanında vaktinizi kendinize ayırabilecek en önemlisi 

havalimanında benzersiz ayrıcalıklara sahip olacaksınız. 

Bu ayrıcalıklara sahip olmaya ne dersiniz? 


Havalimanında Ayrıcalığın Kartı 


ETAVPassport BIEJĞ) 4442575 


TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. 


Land Rover Discovery Sport HyundaliS0& VW Golf Sresim alk de şii Gen antral gemisi samernen verdendi Kompak! sınıfta rekabet devam ediyor 


TURKCELL 


Dergilik'te! 
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